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ÖRNEK BİR BABA 
GRISTIANO RONALDO 
AİLESİYLE İLGİLİ SAMİMİ 
DUYGULARINI PAYLAŞTI 


2 
, 
h 
» 


ol 
'KESFEDİLECEK 
BİR GEZEGEN” 


| KAYAK-DOSYASI — 
JE i; SELİN, doya ROTALAR 


e 


JEREMY SOFA — DESİGN MANZONI&TAPINASSI / PLISSE BOOKCASE — DE 

LEGGERO DINING TABLE — DESİGN VİCTOR VASILEV / LISA CHAİR — DESİ 

RE-VİVE RECLINER — DESİGN BY NATUZZI / ACCADEMİA SIDEBOARD — Dİ İHARDT&VELLA 
IDO CENTRAL TABLE — DESIGN MAURO LIPPARINI / MARCUS RUG 


fy (G3 NATUZZI.COM 


Mağazamızda ücretsiz iç mimarlık servisimiz mevcuttur. 
Cemil Topuzlu Cad. N: 16 Selamiçeşme-Kadıköy-İstanbul Tel:0216 3866303 4 Levent Cad, No: 25, Levent-Beşiktaş-İstanbul Tel:0212 325 26 52 


Şenlikköy Mah. Çatal Sok. No:18, Florya Tel: 0212 540 12 40 # Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı, No:159/A Alsancak- İzmir Tel: 0232 4040070 
Ortakent Mah. Kopuz Cad. No: 89, Bodrum Tel:0252 358 66 70 


YAYINCI 
Doğan Burda 
Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 


İcra Kurulu Başkanı 
Cem M. Başar 
Yayın Direktörü (Sorumlu) 
M. Melda Narmanlı Çimen 
Yayın Yönetmeni 
Yeşim Nur Mantaş 
Görsel Yönetmen 
Yusuf Akan 
Yazı İşleri Müdürü Yazı İşleri Müdürü 
Figen Nalan Özkan Gökçe Ateş Kantarcı 
Haber Müdürü 
Kemal Atılgan 
Editörler 
Sinem Kın, B. Nazlan Üregül, Ersin Parmaksız 
Haber Merkezi 
Bülent Kaya, Göksel Menteşoğlu, Mustafa Cantürk 
Grafik-Tasarım 
Göktay Çuhadar 
Marka Müdürü 
Filiz Şahinkaya 


Ankara Temsilcisi 
Erdal İpekeşen 
Tel: (0312) 207 00 71 - 207 0095 


YÖNETİM 
Satış Direktörü ve Tüzel Kişi Temsilcisi 
Mehmet Taşkın 
Finans Direktörü 
Didem Kurucu 


Kurumsal İletişim Müdürü 
Seren Ürün Güven 


REKLAM 
Grup Başkanı 
Nisa Aslı Erten Çokça 
Grup Başkan Yardımcısı 
Neslihan Can 
Satış Koordinatörü 
Suzan Özen - Dilhan Çekiçer 
Satış Müdürü 
Ecem Akgün - Hülya Hankendi 
Teknik Müdürlük 
Ayfer Kaygun Buka - Şaban Yazır 
Tel: (0212) 336 53 61 - 2 hat 


Rezervasyon 
Tel: (0212) 336 53 00 - 57 -59 Faks: (0212) 336 53 92 - 93 


Ankara Reklam Bölge Temsilcisi 
Sezinur Balıkçıoğlu 
Tel: (0312) 207 00 72-73 


Hedef Sayfalar 
Tel: (0212) 336 53 70 Faks: (0212) 336 53 91 


Bölgeler Reklam Satış Sorumlusu 
Dilek Ünlü Tel: 0 212 336 53 72 


Adres N 
Trump Towers Kule 2, Kat: 21-24 34387 Şişli / İstanbul 


Uluslararası Reklam Satış Temsilcilerimiz 


İTALYA Mariolina Siclari T. -39 02 91 32 34 66 
mariolina.siclari©burda.vsg.it <mailto: mariolina.siclari©burda.com> 
ALMANYA Julia Mund T. -49 89 92 50 31 97 Julia. Mund©burda.com 
Michael Neuwirth T. 4-49 89 9250 3629 
michael.neuwirih&burda.com <mailto: julia.meinhold&burda.com> 
İSVİÇRE Goran Vukota T. 441 44 81 02 146 
goran.vukota©burda.com <mailto: goran.vukota©burda.com> 
FRANSA / LÜKSEMBURG Marion Badolle-Feick 
T. 433 1 72 71 25 24 marion.badolle-feick©burda.com 
<mailto: marion.badolle-feick©burda.com> 
AVUSTURYA Christina Bresler 
T 443 1 230 60 30 50 Christina.Bresler&burda.com 
İNGİLTERE / İRLANDA Jeannine Soeldner 
T. 444 20 3440 5832 jeannine.soeldner&burda.com 
<mailto: jeannine.soeldner&burda.com> 
ABD / KANADA / MEKSİKA Salvatore Zammuto 
T. 41212 884 48 24 salvatore.zammuto©burda.com 
<mailto: salvatore.zammuto©burda.com> 


YÖNETİM YERİ 
Trump Towers Kule 2, Kat: 21-23 34387 Şişli / İstanbul 
Tel: 02124103200 Faks:02124103281 
Baskı: Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. Tel: 0 216 444 44 03 


Dağıtım: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve 


Tahsilat Sistemleri A.Ş. Tel: O 212 449 63 63 
Yayın Türü: Yerel, süreli, haftalık. 
üyesidir 
Okur Hizmetleri Hattı 
(0212) 4780300 okurhizmetleri©doganburda.com 
Abone Hizmetleri Hattı 
(0212) 4780300 / Faks: (0212) 410 35 12 - 13 
abone&doganburda.com  www.doganburda.com 


© HELLO! Dergisi, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 


tarafından Hello Limited lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. 


Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı 
saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 


HELLO! is a trademark of HOLA, S.A. All rights reserved. Reproduction in 
whole or in part without written permission is strictiy prohibited. 
HOLA, S.A.; Miguel Angel, 1, Madrid, Spain 28010. 


Şu sıralar her zamankinden daha 
heyecanlı SEDA BAKAN. Rol aldığı 
hem 'Arif V 2016' sinema filmi hem de 
“Mehmed” dizisi seyirciyle buluşuyor. 
Heykeltıraş Ayşen Savcı'nın cam eserleri ile 
İSD Art sanatçılarının bronz heykellerinin 
yer aldığı GL”ONZE sergisi 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 


Ünlü futbolcu CRISTTANO RONALDO 
sürekli genişleyen ailesi ve çocuklarla 
arasındaki özel ilişkiyi anlatıyor. 


Tasarımcı MİLKA KARAAĞAÇLI'nın 
sahibi olduğu Kısmet By Milka'nın 
mağaza açılışına markanın tutkunları katıldı. 


BASE, yeni nesil sanatçıların yapıtlarını 
uluslararası bir jürinin değerlendirmesiyle 
GALATA RUM OKULU'nda 
sanatseverlerle ilk kez buluşturdu. 


Moda tasarımcısı ATIL KUTOĞLU, 
“Vienna Fair” temalı davette 2018 
İlkbahar-Yaz koleksiyonundan yaklaşık 
40 parça sergiledi. 

VICTORILA”S SEGCRET'in Fransız moda 
evi Balmain ile işbirliğinden doğan *Punk 
Angel” koleksiyonu, sosyal yaşamın moda 
tutkunu isimlerine tanıtıldı. 


CONTEMPORARY İSTANBUL, 
fuar sonrası ilk davetini Art Basel Miami 
Beach haftasında Akbank'la gerçekleştirdi. 


AxBANK Çim 


STORY 


Dört yaşındaki m 
yaşındaki Sashü ile h 
zaman geçiren Shakira" ve mid 


Gerard Pigus oldukça mutlu 
görünüyorlardı. 


la 


2. MÜCADELEYİ 
> İZLEDİLER 


| RİNE . — p | New York Knicks ve Philadelphia 
| AZ gi > —.. karşılaşmasını izlemeye ailesiyle birlikte 
a — N i we gelen Shakira'ya uzun zamandır ortalarda 
Yy. yn * dg görünmeyen Meg Ryan eşlik etti. Yıldızların 
4 


keyifli dakikaları objektiflere böyle yansıdı. 


HAZIRLAYANLAR: BÜLENT KAYA, BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL 


Komedyen GlirisiRöck; 
sayı olduğü'Sırdtla». 
kendini 0; 


Philadelphia karş 

yen Shakira ve aile: ça $ 
mimi ve içten görünüyordu. Çocukları Milan ve Sasha ile maçı 
ön sıradan izleyen Shakira ve Gerard Piguğ, bir yandan çocuklarla ilgilenirken diğer yandan da 
maçı büyük bir dikkatle izledi. 
Pigu€ ailesine katılanlar arasında Meg Ryan, komedyen Chris 
Rock, John Mellencamp ile Jack 
Ouaid de vardı. 


Shakira ve iki yaşındaki oğlu 
Sasha mücadelenin ilk yarısını 
kucak kucağa izlediler. Shakira 
minik oğlunu zaman zaman 
öpücük yağmuruna tuttu. 


Zorlu Center'da 
objektifimize 
yansıyan 
Begüm Şen 
yine stiliyle göz 
kamaştırıyordu. 


BEGÜM ŞEN 
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İSTANBUL'A KISA BİR VEDA 


klaşık bir buçuk ay önce yaşadığı Los 
Angeles'tan İstanbul'a gelerek aile yakınları, arkadaşları ve dostları ile hasret gideren 
Begüm Şen, Zorlu Center'da HELLO! objektiflerine yansıdı. Istanbul'da kaldığı süre içinde dostları ile çok iyi vakit geçirdiğini söyleyen 
Begüm Şen, bu süre zarfında günlerinin harika bir şekilde geçtiğini, sevdikleriyle bir arada 
olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. O 


gün İstanbul'da geçireceği son günü olduğunu da açıklayan Şen, bu son gününü çok sevdiği arkadaşları ile birlikte değerlendireceğini ve hep birlikte bir alışveriş merkezinde buluşacaklarını söyledi. İstanbul'a yine kısa bir 
süre veda edeceğini söyleyen Begüm Şen, “En 
kısa sürede burada bıraktığım güzelliklerle yeniden buluşacağım” diyerek arkadaşlarıyla görüşmek üzere Zorlu Center'dan ayrıldı. 
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İNSIDE STORY 


PINAR TEZCAN ÖZCAPKIN 
SEVDİKLERİ İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI 


C:" işadamı Kerem Özçapkın ile evlendikten sonra podyumlara ve oyunculuğa 
veda eden 1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan Özçapkın, Ana- 
dolu Yakası'nda bulunan Akasya 


Acıbadem'de objektiflere yansıdı. Zarafeti ve mütevazı kişiliği 
ile beğeni toplayan Özçapkın, arkadaşları ile buluşacağını ve sevdikleri için alışverişe çıkacaklarını söyledi. 


İBRAHİM KUTLUAY 
ÇOCUKLARLA EGLENCELİ BIR GUN YAŞADI 


ve milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kızı İrem 
ve oğlu Ömer ile birlikte 
Akmerkez'de objektife yansıdı. Kurduğu basketbol akademisinde her geçen gün artan 
bir yoğunlukla çalışmaya devam ettiğini belirten Kutlu- 


ay, yoğun da olsa çocuklarına 
her zaman vakit ayırabildiğini 
söyledi. Çocuklarının mutlulu- 
Şu için ne gerekiyorsa yaptığını belirten Kutluay, o gün kızı 
İrem ve oğlu Ömer ile birlikte 
harika bir gün yaşadıklarını ve 
bol bol eğlendiklerini söyledi. 
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FIRSATI GÖREN 
BOĞAZI 


EVİNDEN GÖRECEK 
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Bebek'te kızı ile 
birlikte keyifli bir 
gün geçiren Ayşegül 
Hotiç'in mutluluğu 
objektiflere böyle 
yansıdı. 


AYŞEGÜL HOTİÇ 
ANNE - KIZIN BEBEK KEYFI 


şadamı Ahmet Hotiç'in eşi Ayşegül Hotiç, yıllardır mimari, dekorasyon ve tasarım alanında hatırı sayılır çalışmalara imza atan bir 
isim. Yaklaşık iki yıl önce farklı disiplinlerin enerjisini tek bir çatı altında buluşturduğu “sadece” adlı 
bir tasarım mağazası açan Ayşegül 
Hotiç, burada kendi tasarımlarının 
yanı sıra yeni yetenekler ve usta ta- 


sarımcıların ürünlerine de yer veriyor. Geçen hafta kızı Alya ile birlikte Bebek Lucca'da rastladığımız 
Hotiç, işlerinin çok güzel ve istediği 
gibi devam ettiğini söyledi. O gün 
kızı Alya ile birlikte birbirlerine vakit ayırdıklarını söyleyen Hotiç, 
anne - kız çok harika bir günün tadını çıkardıklarını ve çok eğlendiklerini belirtti. 
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KIŞ MODASININ EN ÖZEL MARKASI 


M O U çok farklı çizgisiyle içindeki özgür ruhu 

kaybetmeyenler için yepyeni bir adımı müjdeliyor. 
El işçiliği ile üretilen MOU tasarımları, yumuşaklık ve sağlamlık 
arasındaki dengeyi mükemmel bir şekilde sağlarken, gerçek deri 
üzerine geleneksel el sanatlarını yansıtan işlemeli modelleri ile de 
bu yılın kış modasını belirliyor. Son derece sağlam ve aynı şekilde 
onforlu tabanı ve su geçirmez yapısı ile özellikle kış şartları için 
asarlanan MOU bot ve çizmeler, hem şehirde hem de kışın kayak 
tatilinde kullanmak için eşsiz. Gwyneth Paltrow ve Cameron Diaz 
gibi Hollywood yıldızlarının da gözdesi haline gelen MOU markası; 
antilop kovboy çizmesi, buzağı derisi terlik, eskimo, kar fırtınası ve 
keçi derisi nanuk gibi modelleriyle büyülüyor. 
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 ECESÜKAN 
YENİ YILDA PROJELER VAR 


st Model Of Turkey 1998 
Türkiye Üçüncüsü ve stil 
danışmanı Ece Sükan'a tek 
başına geldiği Kanyon'da rastladık. Kısa bir süre önce tasarumcı eşi Ümit Benan ile medeni bir şekilde evliliklerini 
bitiren Ece Sükan, yeni yıl ö 
cesinde geldiği Kanyon'da ya- 


kın bir arkadaşıyla buluşacaklarını ve Gina Restoran'da akşam yemeği yiyeceklerini söyledi. Oldukça keyifli olduğu 
gözlenen Ece Sükan, yeni yılda yepyeni jJelerle medya- 
da yer alacağını söylerken, güzel gelişmelerin olacağını da 
gelış e 
sözlerine ekledi. 


YASEMİN ALLEN 


bir süre önce oyunculuk 

eğitimi almak için ABD'ye gittiği haberleriyle gündeme gelen 
rılı oyuncu Yasemin Allen'in 

a starlarının okulu Stella Adler Oyunculuk Akademisi'ne kayıt yaptırdığı ve Los Angeles'ta 
yaşamaya (başladığı okonuşuluyordu. Yeni yıl öncesinde Zorlu 
Center'da rastladığımız sempatik 
oyuncu, ABD'de oyunculuk kariyeriyle ilgili çalışmalar yapacağını fakat sürekli orada yaşayacağı 


NOEL'İ LONDRA'DA, YILBAŞINI İSTANBUL'DA GEÇİRDİ 


haberlerinin asılsız olduğunu belirtti. Kozmetik mağazalarını gezip makyaj malzemesi alan Allen, 
Noel'i Londra'da arkadaşları ile 
birlikte kutladıklarını, yılbaşını 
ise Istanbul'da ailesiyle geçireceini, belirtti. Kısa bir süre önce 'Fi 
Çi Pi” dizisinin kadrosuna dahil 
olan Yasemin Allen, diziyle ilgili 
de “Benim oynadığım sahnelerin 
çekimleri bitti. Ne yazık ki son sezon olduğu doğru, güzel bir işti” 
açıklamasında bulundu. 
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YENİ YILI LONDRA'DA KARŞILADI 


Y ni yılı eşi Jay ve kızı Sophia ile Kensington'daki evi 
karşılayan reality şov yıldızı Tamara Ecclestone, yeni yıl 
heyecanını “Nazar değdirmek istemem ama kendimi hiç 
bu kadar mutlu hissetmemiştim” diyerek ifade ediyor. Formula Vin e patronu Bernie Ecclestone'un kızı, “Ailem 
için sürekli şükrediyorum. Noel ve sonrasında gelen yılbaşı benim için aile demek” diyor. 
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25 yıldır tasarımda "az"ın gücüne inanıyor, ev & ofis 
için mobilya ve aydınlatmanın modern klasiklerini 
showroomlarımızda sizler ile buluşturuyoruz. 
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SEDA BAKAN 


“HER ROL KEŞFEDİLECEK BİR GEZEGEN” 


ROL ALDIĞI HEM “ARİF v2 


, 


ŞU SIRALAR HER ZAMANKİNDEN DAHA HEYECANLI SEDA BAKAN. 

İNEMA FİLMİ HEM DE 'MEHMED DİZİSİ SEYİRCİYLE 
i BULUŞUYOR. 2018 İN KEND ÇİN HAREKETLİ GEÇECEĞİNİ SÖYLEYEN GÜZEL OYUNCU, 
“POZİT İF DÜŞÜNCE DAİMA KAZANIR” DİYOR. 


e. us ” ham. e a 


nu tanıdığımız ilk günden 

bugüne yüzündeki çocuksu 
gülümseme halen var. Televizyon 
izleyicisinin 'Behzat Ç. Bir Ankara 
Polisiyesi” dizisiyle daha yakından 
tanıyıp sevdiği Seda Bakan, oynadığı her dizide gönüllerdeki yerini sağlamlaştırdı. “Kardeş Payı”, 
“Kara Bela' ve 'Bana Sevmeyi Anlat” dizilerindeki rollerden son- 


i 
.. 


ra, şimdi yine onu heyecanlandıran rollerle izleyici karşısına çıkmaya hazır. 

Cem Yılmaz'ın yazdığı “Arif V 
216", 5 Ocak'ta vizyona giriyor. 
Küçük ailesiyle hayli mutlu, gözleri görmeyen, tıpkı Yeşilçam filmlerinden fırlamış, “Iyi insanlar sa- 


dece filmlerde mi olur” de- f 
dirten Pembe Şeker adlı bir EZ t 


“İletişim kurduğum 
iş arkadaşlarımın 
ve özel hayatımdaki 
insanların pozitif enerji 
içerisinde olmaları ve 
yaşam içerisinde çözüm 
odaklı olmalarına özen 
gösteriyorum.” 


kızı canlandırıyor. Diğer yandan da Kanal D 
ekranlarında izleyeceğimiz “Mehmed” adlı 
dizide Çiçek rolüne hayat verecek. Sinema 
filmindeki mutlu mu mutlu Pembe Şeker'in 
aksine, burada hayata karşı meraklı, çılgın 
ve asi bir karakteri canlandıracak. Kısacası 
sinemada komedi, ekranda dramla izleyiciyi şaşırtacak. 

HELLO!: Yeni bir yıl, yeni umutlar! 
2018'den beklentileriniz neler? 

Seda Bakan: Zor zamanlardan geçiyoruz. Kötü olan her şeyin geride kalacağı, 
umutlarımızın gerçekleşeceği iyi bir yıl diliyorum. Tüm dünyada sağlık, huzur, barış ve mutluluğun devamlılık kazanacağını umut ediyorum. Hayatın inişi çıkışı muhakkak oluyor; hep çıkacağımız bir yeni yıl, 
yıllar olsun... 2018 benim için hareketli bir 
yıl olacak. Hem “Arif V 216” hem de 'Mehmed” dizi projesi ile yoğun ve güzel bir tempo beni bekliyor. 

HELLO!: Hayatınızın bu döneminde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 

S. Bakan: Olgunlaşmış hissediyorum. Hayatımızın en önemli parçası olan zamanı 
doğru kullanmayı öğrendim. İletişim kur- 


duğum iş arkadaşlarımın ve özel hayatımdaki insanların pozitif enerji içerisinde olmaları ve yaşam içerisinde çözüm odaklı olmalarına özen gösteriyorum. Bilgi alışverişi yapmak, keyifli dostluklar kurmak ve devam ettirmek benim için önemli. 


HELLO!: V 216” vizyona giriyor... 
Buradaki rolünüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer rollerinizden çok farklı ve etkileyici. Neler hissettiniz? Karakterden bahseder misiniz? 

S. Bakan: Pembe Şeker alışık olduğumuz 
Yeşilçam karakterleri gibi saf, temiz, çok iyi 
niyetli, küçük ailesiyle mutluluk içinde yaşayan bir kız... Filmin iki kahramanı (Arif V 
216), geçmişe seyahat ettiklerinde, Pembe 
Şeker ile karşılaşırlar. Robot bu dünya tatlısı kıza aşık olur. Arif ve robot kızın hayatını 
değiştirecekken Pembe Şeker onların hayatını değiştirir. Gelecekten gelen kahramanlar ne yapacaklarını şaşırır. 

HELLO!: Bu filmle ilgili duygularınız neler? Seyirci neler bulacak sizce? 

S. Bakan: Çok samimi bir film oldu. Hem 
komedisi var hem draması var filmin. Biz 
çok severek oynadık. Seyirciye de bunun 
yansıyacağını düşünüyorum. Bence herkes 
bu filmden eğlenerek çıkacak. 


HELLO!: Siz oldukça farklı bir karakter 
ile dikkat çekiyorsunuz. Bu filmde zorlandınız mı? Size neler kattı? 

S. Bakan: Son teknolojinin kullanıldığı, 
benim de epey şaşırarak içinde bulundugum bir filmdi. Filmin neredeyse yarısı yeşil fon önünde çekildi. Gerçekten disiplin- 


li bir setti. Çok emek verilen bir film oldu. 
HELLO!: Pekiyi bilimkurgu ile aranız nasıl? En sevdiğiniz bilimkurgu filmleri arasında neler var? 
S. Bakan: Çok severim ve izlerim. En son 
“Arrival” filmini çok iyi bulmuştum. Bilim insanlarının uzaylılarla iletişim ku- » 
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Yakası ve kolları 
boncuk işlemeli 
dore uzun gece 
elbisesi, Fidan 
Şimşek. Pırlantalı 
abanoz ağacı 
yüzükler ve küpeler, 
Ps Öne Jewellery. 
Kırmızı ayakkabılar, 
Louboutin. 


“Eşimle gezmeyi çok seviyoruz ve çoğunlukla spontene oluyor. Hatta balayımız 
birden kültür gezisine döndü. Iki yıl sonra Maldivler'de balayı yapabildik.” 


rarak yeni bir dil geliştirmeleri, bilimkurgu 
türüne farklı bir bakış açısı getirdi. Tabii ki 
Arif'in de bilimkurguya daha farklı bir bakış 
açısı var. (Gülüyor.) 

HELLO!: Cem Yılmaz ile birlikte olmak 
nasıldı? 

S. Bakan: Cem işini şansa bırakmıyor ve 
büyük bir disiplinle çalışıyor. Benim için 
olumsuz tarafı sette acayip güzel yemekler 
yedik ve bayağı kilo aldım. 

HELLO!: Karakterin önceki rollerinizden farklı olması etkili oldu mu seçiminiz- 
de? Ya da projeleri seçerken neleri göz önüne alıyorsunuz? Sizi neler etkiliyor? 

S. Bakan: Oncelikle karakterin beni heyecanlandırması çok önemli. Muhakkak fikirlerine önem verdiğim kişilerle paylaşır ve konuşurum. Her projede oynayacağım karaktere önceden çalışmaya özen gösteriyorum. 

Pembe Şeker'in gözleri görmüyor. 'Karanlıkta diyalog” projesiyle görme engelli arkadaşları daha iyi anlamak için bir saat görme duyum olmadan karanlık bir odada hayatı idame ettirmeyi deneyimledim. Benim 
için çok farklı bir deneyimdi. Her işimde 


yeni bir şey öğreniyor olmak mükemmel bir 
şey. Mesela şu anda Mehmed: dizisi için binicilik dersleri alıyorum. Dönemle ilgili tarihsel ve sosyolojik araştırmalar yapıyorum. 
Dönemin yaşam biçimi ve insanların o yıl 
lardaki yaklaşımlarını kavramaya çalışıyorum. Her rol benim için keşfedilecek yeni 
bir gezegen gibi. 

HELLO!: Kanal D'de başlayacak olan 
“Mehmed” dizisine nasıl dahil oldunuz? Karakterden bahseder misiniz? Nasıl gidiyor 
set? 

S. Bakan: Güçlü bir proje ve karakteri çok 
sevdim. Ismi Çiçek ama kendisi ismi gibi narin değil, asi bir karakter Çiçek Hatun. O da 
benim gibi hayata karşı çok meraklı ve çılgın. Setimiz yeni başladı, hepimiz çok heyecanlıyız. 

HELLO!: Hakkınızda, “Komedi yapımlarında bu kadar başarılıydı da komediden 
önce neden diğer türlerde ısrar etti” şeklin- 
de birçok yorum var. Komedi yapımlarında 
daha mı başarılısınız? 

S. Bakan: Dram ve komediyi ayırmıyorum, ikisini de oynamayı çok seviyorum. 


Herkesin yıldızının parladığı bir proje oluyor ama bu tek başına bir başarı değil ekip 
başarısı. Onemli olan projenin güçlü olması. 
Benim parlamam da komediyle oldu, denk 
geldi. Benim için her zaman karakterin hikayedeki yeri ve beni heyecanlandırması 
önemli. Komedi ya da dram olması fark etmiyor, ikisini de oynamaktan keyif alıyorum. 

HELLO!: Komedinin daha zor olduğu 
söylenir. Bir oyuncu için komedi ile dram 
arasında nasıl fark vardır? 

S. Bakan: Bence karakteri çıkarmak zor. 
Daha önce de dediğim dram ve komedi arasında benim için bir fark yok bu yüzden muhakkak her karaktere çalışır, uzunca zaman 
harcarım. Bu arada dram oynamak da çok 
eğlencelidir. Haz duyarsın. Başka duyguların harekete geçer. Ben alışılmadık olanı severim. 

HELLO!: “Oynamakta zorlanırım” dediginiz bir rol var mı? 

S. Bakan: Bir oyuncu her rolü parlatamayabilir. Bu yüzden iyice eleyip sık dokumak 
gerekiyor. Her şeyi oynarım da diyemem, oynayamam da diyemem. p 


7 Oynaya 


karakte 


heyecanlandırması cok 
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verdiğim kişilerle 


fik 


bunu paylaşır ve 


konuşurum.” 


“Gem Yılmaz işini şansa 
bırakmıyor ve büyük bir 
disiplinle çalışıyor. Benim 


için olumsuz tarafı sette 
acayip güzel yemekler 
yedik ve bayağı kilo 
aldım.” 


HELLO!: Özellikle canlandırmak istediginiz bir rol var mı? 

S. Bakan: Bu aralar çok kitap okuyorum, 
kitaplarda keşfedilmemiş karakterleri canlandırmayı çok istiyorum. Bu konuda çalışmalarım var hayata geçirmek istediğim. Işin 
yapım tarafında da olmak istiyorum önümüzdeki yıllarda. En çok birinin hayatını, 
bir biyografide oynamayı çok isterim. 

HELLO!: Bugüne kadar içinde en keyif 
aldığınız rol hangisiydi? 

S. Bakan: Çok farklı ve benim için önemli karakterler... Canlandırdım hepsini seviyorum... 

HELLO!: Dizi projelerinde hem dram 
hem komedi rollerinde yer aldınız. Ne kadar ciddi olursanız olun çocuksu gülümsemeniz mimiklerinize yansıdı. Bunun bir sırrı var mı? 

S. Bakan: Çok tatlısınız teşekkür ederim. 
Umarım bu bir dezavantaj değildir. 

HELLO!: Erdal Beşikçioğlu, Ahmet Kural, Murat Cemcir ile birlikte çalışmak nasıldı? 

S. Bakan: Hepsi birbirinden değerli 
oyuncular ve çalışmak beni çok heyecanlandırdı. Her projede işe ve hayata dair birçok şey öğrendim. 

HELLO!: Şöhret sizi ne ölçüde ilgilendiriyor? 

S. Bakan: Özel hayatımda kendimi ünlü 
gibi hissetmiyorum ama çok fazla kolaylığı 
var. Mesela bir restorana gittiğimde yer yok- 
sa bile masa ayarlıyorlar, park yerleri dolu 
olsa da beni tanıyıp hemen yardımcı olmaya çalışıyorlar, önemsediklerini gösteriyorlar. Ailem bana hiç ünlü olduğumu hissettrmiyor. Evde bulaşık, çamaşır, yemek yapmakla meşgulüm. Bu hayat tarzı beni gerçeklikten kopartmıyor. 

HELLO!: Oyuncu olmasaydınız, ne olmak isterdiniz? 

S. Bakan: Müzikle ilgilenmek, şarkı söylemek isterdim. 

HELLO!: En beğendiğiniz oyuncular, yönetmenler? 

S. Bakan: Nicole Kidman'ı çok beğeniyorum hatta bu aralar eskiye dönüp tüm filmlerini izliyorum. Wes Anderson, en beğendiğim yönetmenler arasında. 

HELLO!: Yaşam felsefeniz nedir? 

S. Bakan: Pozitif düşünce kazanır! 

HELLO!: Evlilik yaşamınızı nasıl değişürdi? 

S. Bakan: Çamaşır, bulaşık arttı ve yemek 
derdi çıktı ama çok mutluyum. 

HELLO!: Aşk ve ilişkilerle ilgili şimdi 


. 
# 


Siyah fileli ve ötrişli 
elbise, Fidan Şimşek. 
Pırlanta küpeler ve 
yüzükler, Ps One 
Jewellery. 


neler düşünüyorsunuz? 

S. Bakan: Güzel şeyler düşünüyorum. Evlilik aşkı öldürmüyor 

HELLO!: Kendinizi geliştirmek adına 
ne okursunuz, ne izlersiniz, nereleri gezersiniz? 

S. Bakan: Merak ettiğim her şeyi okurum 
ve araştırırım. İzlemek işimle ilgili olduğu 
için muhakkak her şeye bakmaya çalışırım. 
Gezilerimiz genelde spontane oluyor. Hatta balayımız birden kültür gezisine döndü. 
Eşim de ben de çok seviyoruz ancak iki yıl 
sonra Maldivler'de deniz tatili yaptık balayı 
ancak orada oldu. 

HELLO!: En son okuduğunuz kitap? Ya 
da en son gittiğiniz etkinlik? 


S. Bakan: Zülfü Livaneli “Kardeşimin Hikayesi”. 

HELLO!: Kendinize nasıl bakarsınız? 
Spor vs. yapar mısınız? 

S. Bakan: Hayatımın içinde her zaman 
spor var. Yoğun olduğum günlerde bile en 
azından yürüyüş yapmaya çalışırım. Son zamanlarda kick boks yapıyorum. 

HELLO!: Hobileriniz arasında neler var? 

S. Bakan: Müzik. 

HELLO: Eşiniz ile birlikte neler yapmaktan keyif alırsınız? Ortak hobileriniz 
var mı? 

S. Bakan: Eşim müzisyen ve evde müzik 
stüdyomuz var. Birlikte orada vakit ge- > 
çirmeyi ve üretmeyi seviyoruz. 


HELLO!: Moda ile aranız nasıl? 

S. Bakan: Gayet iyi. Modayı takip etmeye çalışıyorum ama özellikle vücurduma uygun kıyafetler giymeye ve almaya özen gösteriyorum. 

HELLO!: 2014 senesinde evlendiağ .. ; İz , Ve niz. Sinema sektöründe yer alan ünlüiv MR v WE ler pek evlenmiyor. Evlense de uzun 

soluklu olmuyor. Sizin bu konudaki 
gözleminiz nedir? 

S. Bakan: Bu se leki çoğu kişi 
“evlilik insanların bakış açını değiştirir dedi ama ben insanların söylediklerini umursamadım. Gerçekten istenirse özel hayat ve iş birbirinden ayrılabiliyor. Evliliklerin uzun sürmemesini sektöre bağlamıyorum, birçok insan için geçerli günümüzde... Evlenmek ve aile kurmak, düzen oturtturmak insana kötü gelen bir şey olamaz 
buna inanmıyorum. 

HELLO!: Köklerinizden bir taraf 
Saraybosna'ya, diğer taraf Selanik'e 


dayanıyor... Ata topraklarını biliyor 
e Zi > “. * * musunuz? 


S. Bakan: Saraybosna, Sırbistan ta- 
“7 raflarını gezdim; çok güzel yerler ke- 
gi p > “Eğ vaiiğ * DM Gi değiL sinlikle. Selanik'e henüz gitme fırsa- 
Pi 7 lg kei Wi Dy A > WE İRK * A va Www üm olmadı ama istiyorum. Ben- H 
Mi & Mi e e İİ de Balkan kanı var sanırım. 
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GALERİDENİZ'DE 


CAM VE BRONZ SANATINI 
BİR ARAYA GETİREN SERGİ 


Sergi açılışında bir araya gelen sanatçılar ile sanatseverler objektife böyle yansıdı. Sergi kapsamında 
aralarında yurtiçi ve yurtdışında sayısız önemli ödül almış eserlerin de bulunduğu 100'den fazla iş sergileniyor. 


Sanata destek vermek amacıyla DenizBank 
bünyesinde kurulan GaleriDeniz, ilk kez misafir 
sanatçılara kapılarını açtı. Heykeltıraş Ayşen 
Savcı'nın cam eserleri ile ISD Art sanatçılarının 
bronz heykellerinin yer aldığı Gi'onze sergisi 
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 


oplumun kültür ve sanat 

hayatını desteklemeyi sosyal 
sorumluluk olarak gören DenizBank, bünyesinde bulunan 
ve bugüne kadar sadece kendi koleksiyonlarını sergilediği 
GaleriDeniz'in misafir sanatçılara açılışını iş, kültür - sanat, 
spor ve medya dünyasından 
pek çok ismin katıldığı özel bir 


davetle gerçekleştirdi. 

Yüzden fazla eserin yer aldıgı GVonze adlı sergide Ayşen 
8 ilme eee 
Savcı'nın cam eserleri ile ISD 
(Isis Sculpture and Design) 
Art'ın 14 sanatçısının bronz 
heykelleri yer alıyor. 


Bir heykel stüdyosu olan 
İSD Art'ın kurucusu Ayşin İşeri, DenizBank'ın 20'nci yılını 
bu sergiyle kutladıklarını belirterek, “Cam sanatçısı Ayşen 
Savcı'nın 46 eseri var. Bizim 
de 77 tane bronz eserimiz yer 
alıyor. Onun dışında Deniz- 
Bank koleksiyonundan da eserler var. Toplamda yüzden fazla 
eseri barındıran bir sergi. Sergiyle “sanata devam?” mesajı veriyoruz. Çünkü sanatsız kalan bir 
toplumun ana damarlarından 
biri kopmuş demektir” dedi. 

Sergide 20 eseri bulunan ISD Art sanatçısı Ni- > 


Açılışına iş, sanat ve 
medya dünyasından 
birçok isimin katıldığı 
sergi üç hafta boyunca 
açık olacak. 


M Nilüfer - Yağmur - Zeynep Şatana M Tayfun - Reyhan Demirören 


|| m - Osman Oran 


m Si Şahinbaş, Nilüfer Şatana, alın Ateş, Yağmur Şatana, Murat Dinç 


M Ayşen Savcı, Hakan Ateş, Ayşin İşeri 


Yüzden fazla eserin yer aldığı sergide Ayşen 
Savcı'nın cam eserleri ile İSD Art'ın 14 sanatçısının 
bronz heykelleri yer alıyor. 


M Zafer - Akın Kozanoğlu 


- ei di i 
M Hakan Karadayı, Adnan Şen, Mert Göksu | m Ayan Kumru, “ge Vİ Kamuran Olcay 
vi 4 
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İMiFSzi Şatana, Nilü 


— 


ğer Şatana, Güleş 


lüfer Şatana, “İSD Art olarak 
Türk kadınının neler yapabileceğini göstermek istedik. 
Yurtiçi ve dışında pek çok sergiye katıldık. Ürettiğimiz eserleri biz çok beğeniyoruz, bütün sanatseverlerin de beğeneceğine eminiz. Daha önce 
bir sanat izleyicisiydim. Eğitimim bu yönde değil ama aktif 
iş hayatından sonra böyle bir 
şey yapabilir miyim diye düşündüm ve başladım. Yaklaşık 
4-5 senedir bu işle ilgileniyorum ve çok keyif alıyorum. Ka- 


a la, Yağmur Şatana, Melis Doğu, Daml 
ezer, Sumru Şatana, Aysel Seze 


tldığımız sergilerden aldığımız tepkiler çok olumluydu. 
Ürettiğiniz eserlerin beğenilmesi bizi motive ediyor” diye 
konuştu. 

GVonze'un GaleriDeniz'in 
halka açık olarak yaptığı ve dışarıdan sanatçıların dahil oldu- 
Şu ilk sergisi olduğunu dile getüren DenizBank Genel Müdürrü Hakan Ateş ise sanata her 
zaman 'evet' dediklerini 
söyledi. Hİ 


GÖKSEL MENTEŞOĞLU 


EN 


Hülya - Tuncay Uzun 


M Sibel - Damla - Hakan Ateş 
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SÜREKLİ GENİŞLEYEN AİLESİ VE 
ÇOCUKLARIYLA ARASINDAKİ ÖZEL İLİŞKİYLE 
ÖRNEK BABA PROFİLİ ÇİZEN 


CRISTANO 
RONALDO 


AİLESİYLE İLGİLENMENİN NEDEN 
HAYATTAKİ BAŞLICA AMACI 
OLDUĞUNU HELLO''YA ANLATTI. 


Bims üzere FIFA'nın 
“En Iyi Erkek Oyuncu' 
ödülü, bir kez daha Cristiano 
Ronaldo'nun oldu. O, görkemli, jet-set yaşam stili, dolgun banka hesabı ve onu taparcasına seven kalabalık hayran grubuyla dünyada milyonlarca insanın kıskanç bakışlarını üzerine çekiyor. Ancak 
bugünlerde Portekiz Milli Takımı ve Real Madrid'in golcüsünün ilgi alanının merkezinde ailesini genişletmek var. 

Ronaldo, “Baba olmak kelimelerle ifade edilemeyecek 
bir şey” diyor; aile, futbol ve 
moda hakkında HELLO! dergisine verdiği özel röportajda 
ve ekliyor: “Bu, gerçekten eşsiz, kişiye özel bir macera ve 
beni tamamen değiştirdiğini 
söyleyebilirim. Bana sevginin 
hiç bilmediğim, varlığından 
bile haberdar olmadığım yönlerini tattırdı. Beni daha anlayışlı bir insan yaptı ve hayatta gerçekte neyin önemli ok 
duğuna dair bir bakış açısı kazanmama yardımcı 
oldu.” 

32 yaşındaki futbolcur- 
nun yedi yaşındaki oğlu 
Cristiano Jr. ve 2017'nin 
yazında doğan ikizleri 
Mateo ve Eva ile birlikte 
yaşadığı evi, İspanya'nın 
başkentinde bulunuyor. 

Ünlü golcünün güzel kız arkadaşı, 22 yaşındaki Georgina Rodriguez, kasım ayında doğum 
yaparak Eva Maria'yı 
dünyaya getirdi. Crisüano ve Georgina'nın 
ilk bebekleri olan Eva 
Maria'nın fotoğraflarını 
Instagram'dan paylaşan 
Ronaldo, “Ebeveyn ok 
mak ve ailemin sorum- 


luğunu taşımak hayatımda sahip olduğum en büyük ayrıcalık. Her dakikasından keyif 
alıyorum” demişti. 


İSİM OYUNU 

Crisüano ve onun favori markası olan Gucci'nin 
Madrid'deki mağazasında çalışan model Georgina'nın ilişkisi, bir yıl önce Disneyland'de 
kol kola gezip öpüşürken görüntülendiklerinde ortaya çık- 
t. 

Kendisini takip eden ve 
benzer stile sahip olmak isteyen erkekler için yarattığı bir 
giyim markası olan CR7'nin 
çocuk koleksiyonunu aralık 
ayında tanıtılan Ronaldo; birkaç hafta önce Instagram'da 
sayıları 114 milyonu bulan takipçileriyle bir sırrını paylaşırken Georgina da oradaydı: 

Ünlü yıldız, o gün verdiği 
röportajda henüz doğmamış 
kız bebeğimin ismi için Ala- 
na Martina olacak dese de çift 


daha sonra Eva Maria'yı tercih 
eti. Çocuklarına çok bağlı bir 
baba olan Ronaldo, kendisine 
babalığın en iyi yanı sorulduğunda, “Sadece onlarla takılmak, onların yanında olmak, 
kıkırdamak ve gülüşmek bile 
yeterli. Hayatıma o kadar büyük bir neşe ve mutluluk getirdiler ki... Baba olma imkanına 
kavuştuğum için kendimi çok 
şanslı ve ayrıcalıklı hissedi 
rum?” diyor. 

Geçen yaz taşıyıcı anneden 
doğan ikizlerini büyütmek için 
uykusuz kaldığı geceler bile 
onu yıldırmıyor. “Küçük ikizlerimle kimsenin karışmadığı, 
araya girmediği, kesintisiz bir 
bağım var ve bunu çok seviyorum?” diyor gülerek ve anlatmaya devam ediyor: 

“Yakında Cristiano Jr. gibi 
onlar da büyüyecekler ve onlarla bu anları bir daha yaşayamayacağım. Bu yüzden onlarla 
olduğum her anı uzatmaya çabalıyorum.” 


SADECE EN İYİSİ 

Ronaldo için başka bir büyük mutluluk anı ise önceki 
ayın sonunda, Londra'da Neymar ve Lionel Messi gibi futbolun en büyük yıldızlarının katılımıyla gerçekleştirilen bir gecede FIFA'nın en iyi oyuncu 
ödülünü peş peşe ikinci kez aldığı andı. Ödülünü bir diğer 
futbol efsanesi Maradona'nın 
elinden alan Ronaldo, sevincini bu özel gece için Londra'ya 
gelen oğlu Cristiano Jr. ve sevgilisi Georgina'yı öperek kutladı. Ayrıca toplam dört kez Ballon D'Or ödülü alan Ronaldo, 
sahneye adımını attığında her 
zamanki gibi çok şık ve fit görünüyordu. 

Hem modaya hem de çocuklara tutkusu çok belirgin olan 
golcünün çocuklar için bir koleksiyon tasarlamak istemesi 
çok da şaşırtıcı bir gelişme degil aslında. Boşuna “Armut dibine düşer” dememişler. Jean 
pantolon, tişört ve ceketlerden 
oluşan koleksiyonun tanıtımı 
için elbette babasının hık demiş burnundan düşmüş oğlu 
Cristiano Jr'dan daha iyi bir 
model düşünülemezdi. 

Oğlunun modellik performansı için “Çekimde çok heyecanlıydı. Koleksiyonun son halini görmeyi sabırsızlıkla bekliyor” diyor ünlü yıldız: “Tam 
anlamıyla doğal bir model. Benim için heyecan verici olan 
ise oğlumun benim tasarımım 
olan kıyafetleri giyip keyif almasıydı.” 

Çekimler sırasındaki uyumlu çalışmaları aralarındaki güç- 


Cristiano Ronaldo, 
Londra'da oğlu Cristiano 
Jr. ve sevgilisi, Georgina 
Rodriguez ile birlikte 
FIFA'nın 'The.Best' ödül 
gecesinde. Georgina, bu 
fotoğrafta henüğ'Mminik 
bebekleri Eva Maria'ya 
hamileydi. 


lü baba-oğul ilişkisini de gün 
ışığına çıkarıyor. “Aramızda 
çok özel bir bağ var. Birlikte 
oturup istediğimiz kadar şakalaşıp, saçmalayıp, küçük aptal 
şeylere kahkahalarla gülebiliyoruz” diyor Cristiano: “Futbol 
oynamayı ve birlikte film seyretmeyi de çok seviyoruz.” 
Küçük Cristüano'nun futbol 
yeteneği belli ki sadece babasının futbola eşsiz bir es- teük katan ayak oyunlarını izleyerek öğrenmesinden 
değil, bu yeteneğin genlerle 


.” Vi 


ona akmış olmasından kaynaklanıyor. “Futbolu çok seviyor ve 
her fırsatta oynuyor” diyor Crisüano: “Hatta bazen onu eve girip yemek masasına oturmaya 
ikna edene kadar canımız çıkıyor; çünkü sürekli dışarıda top 
peşinde... Sanırım futbol yeteneği onun genlerinde var.” 
Cristiano'nun oğluyla övündüğü her halinden belli. “Herkesi seven, zarif bir çocuk. Arkadaş canlısı, saygılı ve yeni insanlarla tanışmaya her zaman 
açık, sosyal bir çocuk” diyor ve 


“Babalık, sevgiye dair varlığından bile haberdar 
olmadığım duygularla tanıştırdı beni.” 


ekliyor: “Onunla tanışan herkes doğuştan gelen kendine 
güvenli duruşundan etkileniyor. Bu da beni bir baba olarak 
gururlandırıyor.” 


GİYİM ODASI EĞLENCESİ 

Sıklıkla en iyi giyinenler listelerinin tepesinde yer alan 
Cristiano'nun kendi koleksiyonunu oluştururken pek de yardım almadığını duymak bizi 
hiç şaşırtmıyor. Bu yeni koleksiyonu “ebeveynlik konur- b 


sundaki heyecanını ve 
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“Cristiano Ir. çok 
cana yakın, sevecen, 
zarif bir çocuk. Bu da 
beni bir baba olarak 

gururlandırıyor.” 


Cristiano Jr. ile arasındaki eşsiz bağı ölümsüzleştirmek için” yarattığını belirten yıldız, “Evet, tasarımların çoğunda benim imzam 
var” diyor ve ekliyor: “Markanın benim zevkimi, kişisel stilimi ve DNA'mı temsil 
edebilmesi ve tasarımlarda 
bana özel dokunuşların olması için yaratım aşamasında bizzat yer aldım.” 

Cristiano Jr. ile en sevdigimiz eğlencelerden biri giyim odasında aynı takımın 
büyük ve küçük versiyonlarını giyip bir örnek dışarı 
çıkmak. CR7 çocuk koleksiyonunu yaratmak da bu eğlencenin bir yansıması olarak ortaya çıktı. Kendi oğlumla yaşadığım bu keyfi, 
başka babaların da çocuklarıyla (o paylaşabilmelerini 
istedim. Hatta CR7 Denim 
adında bu amaca özel bir 
alt grup da yarattık.” 

Peki Cristiano baba, sevgili, tasarımcı, hayırsever ve 
futbolcu kimlikleri arasındaki yoğun tempoyu nasıl 
dengeliyor? “Dürüst olmak 
gerekirse, bazen gerçekten 
çok zor oluyor” diye cevaplıyor. “Hayallerinin peşinde 
koşmanın bir bedeli var ve 
bazı fedakarlıklar yapmak 
gerekiyor. Ama işte biri olmadan diğeri de olamıyor. 
Hayatta hiçbir şey kolaylıkla avucunuza bırakılmıyor. Ama bu kadar zor bir 
işe kalkışacaksanız, fedakarlıklarınıza odeğeceğine 
emin olmalısınız. Hayatta 
en önem verdiğiniz değerler neyse onları asla yok saymayın, vazgeçmeyin. 

Ben kendi hayat serüvenimde iyi bir denge nasıl sağlanır üzerine çalışıyorum. Çevremde sevdiğim, 
beni seven, sayan, yaptıklarıma değer veren insanların olmasına ve hayatta gerçekte nelerin önemli oldugunu kendime hep hatırlatmaya özen gösteriyo- Hİ 


rum.” 


Taşıyıcı anneden doğan ikizler Mateo ve Eva'nın da 
içinde olduğu, tüm aileyi gösteren bu fotoğrafı Georgina, 
Instagram'da paylaşmış ve şunları yazmıştı: Sobran 

las palabras. (Anlatmaya gerek yok.) (Üstte.) Cristiano 
Ronaldo kızının doğumunda ve doğduktan sonra sol 
taraftaki iki kareyi Instagram'da paylaşmıştı. 


RÖPORTAJ: ALEXANDRA WILBY 


FOTOĞRAFLAR: CRISTIANO RONALDO, GEORGINA RODRİGUEZ INSTAGRAM VE GETTY IMAGES 
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i M Hakan Baş, Bensu Soral 


M Ayşe San, Erkut Soyak - 
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eçen hafta iki gece 
Günay'da sahneye çıkan 
Ebru Gündeş, muhteşem performansıyla kendisini dinlemeye gelen ünlü konukları- 


na tam anlamıyla bir müzik 
ziyafeti yaşattı. Aralarında iş 
dünyası ve cemiyet hayatının 
önemli isimlerinin de yer aldığı misafirler, yeni yıl öncesinde eğlenceli bir akşamda 


pi Birr Ayaydın Talay, Pınar Tezcan Özçapkın 


SOSYAL YAŞAMIN 


ÜNAY 
BULUŞMALARI 


İstanbul eğlence hayatının popüler 
adreslerinden biri olan Günay Restoran, 
kış sezonunun başından bu yana özel 
programları ile ünlü simaları ağırlıyor. 


buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Selim - Eda Kosif, Fatüh - Figen Kıral, Erkut Soyak, 
Ayşe San, Derya Ayaydın, Pınar Ayaydın Talay, Pınar Tezcan Özçapkın ve güzel oyuncu Bensu Soral'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü 
isim, Ebru Gündeş'in şarkıları eşliğinde harika bir ak- CI 
şam yaşadılar. 
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“ — IBS'NİNGURURGECESİ 
0'NCI YILDA MUZIK DOLU BIR DAVE 


IB$ Sigorta, Raffles Otel'de düzenlenen geceyle 20'nci yılını kutladı. “Gelecek Burada” 
temasıyla düzenlenen davette, şirketin gelecek vizyonu ve hedefleri de paylaşıldı. 


Farklı müzik türlerini 
harmanladığı kendine has tarzıyla 
geceye renk katan Karsu; cazdan 
reggae'ye, blues'dan türkülere 
farklı türlerden kendine has 
yorumu ile söylediği şarkılarla 
misafirlerden tam not aldı. 


9 

pi ve cemiyet dünyasından 
ünlü konukların renklendirdiği geceye katılanlar ara- 
i sında Akfen Holding Yöne- 
İ tm Kurulu Başkanı Hamdi 
» di we a Akın, 1BS ve Akfen Holding 
- Pelin Akın Ozalp, Hamdi - Selim Akın ii | Yönetim Kurulu Üyesi Pe- 
. — lin Akın, IBS Genel Müdürü Murat Çiftçi de vardı. IBS 
Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, açılış konuşmasın- 
da, “20 yıldır Türkiye'deki 
potansiyeli değerlendiriyor, durmadan gelişiyor, sigorta sektöründeki küresel 
trendleri takip ederek, sektöre öncülük ediyoruz. Bundan sonra da global ortağımız UTIB'nin gücüyle büyümeye hız kesmeden devam 
etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Şirket 20'nci yılını kut 
ladığı davette misafirlerine 
keyifli anlar yaşatırken, konukları ile paylaştığı gelecek 
projeksiyonuyla da geceye 
katılanlardan büyük beğeni 
topladı. 

Gecede davetliler, Amsterdam'dan dünyaya açılan 
başarısıyla Türkiye'nin gururu olan Karsu'nun eşsiz 
performansıyla da keyif- CI 
li saatler geçirdiler. 
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m Leyla - 
) Gülşah - 
Zeynep Gordi 


M Ali - Elif - Öznur Yakın 


ÜNLÜ İSİMLER 
PALANDOKEN'DE 
SEZONU ACTILAR 


Kış sezonunun başlamasıyla kayak 
merkezleri kayak sporunu sevenlerin 
gözde adresi olmaya başladı. 


K bir süre önce özel bir 
açılış etkinliğiyle sezona 
hızlı bir giriş yapan Sway Hotels, geçen hafta birbirinden 
ünlü isimlerin tercih ettikleri 
adreslerin başında geldi. Hafta sonu Hisar Okulları'nın 
kayak kampına katılan Gülşah Gordi, Oznur Yakın, Aslıhan Şentürk ve Burcu Cesur, 


se 


Erhan - Arhan Şentür 


aileleriyle harika bir hafta 
sonu geçirdi. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin yanı 
sıra kayak için Sway Hotel'i 
tercih eden Sevan Bıçakçı, 
Pınar Altuğ - Yağmur Atacan, 
Ece Vahapoğlu - Cihan Alpay 
çifti de kayak sezonunu burada açan ünlü isimler arasındaydı. Hİ 
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M Milka Karaağaçlı, Ayşe Arman 


İSTANBUL'DAKİ 
IKINCGI MAGAZA 


NİŞANTAŞI'NA 


Tasarımcı Milka Karaağaclı'nın sahibi olduğu 
ve ilhamını güçlü ve bağımsız kadınlardan 


alan Kısmet By Milka'nın mağaza açılışına 
markanın tutkunları katıldı. 


Kİsmer 


by milka 


M Karaağaçlı'nın Ni- 


şantaşı'nda hizmete açtuğı ikinci mağazasının açılış 
davetine başta yakın arkadaşı ve dostu ünlü gazeteci Ayşe 
Arman olmak üzere çok sayıda tanınmış isim katıldı. İlk 
mağazasını Bebek'te açan Kısmet By Milka'nın ikinci magazası, mimari detaylarıyla da 
dikkat çekiyor. Bebek mağa- 


zasındaki derin lacivert tonlarıyla kontrast oluşturan mermer ve pirinç detaylar, konukları Nişantaşı mağazasında da 
karşılıyor. Kısmet By Milka ayrıca 10 ülkede, 70'ten fazla 
mağaza ve 20'den fazla online 
store'da da satışını devam ettiriyor. H 


MUSTAFA CANTÜRK 


MEifEdesTapan (o 


<A Mikonos'ta da kendi mağazası bulunan Kısmet By Milka, 
e > Türkiye'de ayrıca Beymen, yurtdışında ise Marcus Neimann, 
i 3 Saks Fifth Avenue gibi prestijli mağazalarda yer alıyor. 
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GALATA RUM OKULU'NDA 


SANATIN 
GENÇ HALİ... 


BASE, yeni nesil sanatçıların yapıtlarını 
uluslararası bir jürinin değerlendirmesiyle 
Gulata Rum Okulu'nda sanatseverlerle 
ilk kez buluşturdu. 


alata Rum Okulu'nda açılan sergide 108 sanatçıya ait 116 yapıt sergileniyor. 
BASE'de, 23 kişiden oluşan 
uluslararası bir seçici kurul tarafından Türkiye'nin bu yıl 
mezun olan yeni nesil sanat 
çı adaylarından gelen 1000'e 
yakın başvuru değerlendiril- 
di. Sergide baskı, cam, enstalasyon, fotoğraf, görsel iletişim 
tasarımı, grafik tasarımı, heykel, resim, seramik, Türk el sanatları ve video gibi farklı kategorilerden işler yer aldı. Serginin kürasyonu ise Derya Yü- 


cel tarafından gerçekleştirildi. 
Mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde genç 
sanatçı adaylarına destek olmayı amaçlayan BASE, aynı zamanda sanatseverler ve yaratıcı endüstrilerin de genç yetenekler keşfetmesine aracı olmayı amaçlıyor. Serginin yanı 
sıra BASE Talks kapsamında 75 konuşmacının katıldığı 
30'u aşkın panel de 21-24 Aralık arasında sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Hİ 


MUSTAFA CANTÜRK 


M BASE Kurucu Ortağı Ali Kerem Bilge, Derya Yücel 


Sergi kapsamında sanatçılar, üretimlerini sergileme ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle birebir 
tanışma imkanı bulurken, koleksiyonerler ve sanatseverler de kariyerlerinin başında olan bu genç 
sanatçıları keşfetme ve onlarla aracısız olarak iletişim kurma, eserlerini satın alma olanağına sahip oldu. 


ii 


| 


m A Hitay 


| 


) 


e 


rının sergilendiğilday&te Ayşegül Afacan Köksal, Deme sabancı Çetindoğan, 
asemin:Oğün, yi ii #iMehiğplelaldi'dibisimlerob| ktife bö yle dı. . 


16 TÜRK TASARIMCI İLE 


YENİ YILA 
- RENKLİ 
BİR BAŞLANGIÇ 


Galeries Lafayette, 2018'in gelişini modaya 
damgasını vuran 16 Türk tasarımcının 


hazırladığı özel yılbaşı ağalarının yer aldığı 
renkli bir davetle kutladı. 


Msimge Telmdfii 


1 Group Yönetim Kurrulu Başkanvekili Demet 
Sabancı Çetindoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen yeni yıl 
kutlaması cemiyet, iş ve sanat 


dünyasından çok sayıda önemli 
ismin katılımı ile gerçekleşti. 16 
Türk tasarımcının hayal gücünü yansıtan yılbaşı ağaçlarının 
sergilendiği davet yeni yıla özel 
sürprizlerle renklendi. Dice Ka- 


yek, Mehtap Elaidi, Nida Bulut, 
TA.G.G, Boho Loves Elif Mısırlı ve My Best Friends, Etty & Jacgues, Kirk3, Knitss, Portrait of 
a Lady, Save My Bag., Sumejja, 
Oopscool, Beyzacases, Cardelion, Catto & Catto markalarının 
kreatif direktörleri tarafından 
hazırlanan yılbaşı ağaçları aralık sonuna kadar Galeries 

Lafayette'te sergilendi. Hİ 


 MDemet Sabancı - Cevdbt - Pırıl Çeti doğan 


Yeni yıl kutlamasına cemiyet, iş ve sanat dünyasından Feryal Gülman, Derya Karagülle, Cevdet 
Çetindoğan, Pırıl Çetindoğan, Etel Baler, Nebahat Çehre, Berrin Zorlu, Işıl Reçber, Didem Çapa, 
Esra Oflaz Güvenkaya ve Yasemin Özilhan gibi isimler katıldı. 


Acıbadem'de bulunan BMW 
Studio'da 27 Aralık Çarşamba 

dl akşamı düzenlenen davette 
ünlü tasarımcı Atıl Kutoğlu, yeni 
koleksiyorlundan örnekler sergiledi. 


M Müge Sırmabıyık 


ATIL KUTOĞLU'NDAN 
VİYANA TEMALI 
YENİ YIL DAVETİ 


Moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, BMW 


Studio'da düzenlenen “Vienna Flair' temalı 
davette 2018 Ilkbahar-Yaz koleksiyonundan 


yaklaşık 40 parça sergiledi. Viyana'da iki 


mağaza daha acan Kutoğlu, Avrupa'da yeni 


butiklerinin açılacağını müjdeliyor. 


tl Kutoğlu'nun 2018 İlkbahar - Yaz Koleksiyonu'ndan 
seçkilerin sunulduğu etkinliğe, 
aralarında tasarım dünyası, sanat camiası ve sosyal yaşamın 
ünlü isimlerinin bulunduğu konuklar katıldı. 

Bugüne kadar Avusturya 
prensesleri Camilla von Habsburg ve Francesca von Habsburg 
ile Naomi Campbell, Karolina 
Kurkova ve Elizabeth Jagger gibi 
dünyaca ünlü birçok ismi giydiren Atıl Kutoğlu, Viyana'da iki 
yeni butik daha açtı. 

Kutoğlu, bunu Avrupa'da 
yeni butiklerin izleyeceğini söyledi ve ekledi: “İstanbul'la ilgili 


sürpriz bir projem var. 2018'de 

kozmetiğe de gireceğim.” Gece- 
8 8 8 

de, düzenlenen mini defilede 

Kutoğlu'nun, 2018 Ilkbahar-Yaz 

Koleksiyonu'ndan seçtiği yaklaşık 40 parça yer aldı. 

“Vienna Flair? temalı gecede 
konuklar, sahneye çıkan müzik grubunun çaldığı valslerle 

8 8 
de keyifli anlar yaşadılar. Borusan Otomotiv'in ev sahipliğinde gerçekleşen gecede davetli- 

8 8 
ler, üstün teknolojileri ile dikkat çeken BMW M760Li xDrive 
ve BMW 18 modellerini de 
yakından incelediler. Hİ 


MUSTAFA CANTÜRK 


Gecede davetliler, Atıl Kutoğlu'nun 2018 
ilkbahar - Yaz koleksiyonundan seçilen 
40 özel tasarımı yakından incelediler. 


B Füsun Safdeniz 


1950'lerin Paris'inden — 
esinlenerek hazırladığı koleksiyonda Atıl Kutoğlu E i 
bol bol siyah, lacivert ve turuncu tonlarını kullanmış. M Özlem Kaymaz, Tara Devries 
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ka, 


er yıl hazırladığı iç giyim 


koleksiyonlarıyla kadınların ilgi odağı olan Victoria's 
Secret, bu sene moda tarihinde 
bir ilke imza attı. Victoria's Secl ret, bu sezon Fransız modaevi 
Balmain ile kapsül koleksiyon 

hazırladı. Punk Angel? teması 

ile hazırlanan bu koleksiyonda, 

Balmain Kreatif Direktörü Oli- 

i vier Rousteing haute couture 


ra m, ve: «e 


We M Ayşe Kucuroğlu 
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ZORLU CENTER'DA 


S4 Rİ MELEKLERİN 
“ANİ /PUNK? TUTKUSU 
. * ; A Victoria's Secret'ın Fransız moda evi 
Balmain ile işbirliğinden doğan Punk 


Angel” koleksiyonu, sosyal yaşamın moda 
tutkunu isimlerine tanıtıldı. 


detaylarını farklı dokunuşlarla 
zenginleştirerek punk-rock bir 
konsept sunuyor. 

Detayların ön planda tutulduğu, grafiti yansımaları ve siyah renk yoğunluğunu barındıran “Punk Angel koleksiyonu, Zorlu Center Alışveriş 
Merkezi'nde bulunan Victoria's 
Secret mağazasında modaseverlere tanıtıldı. H 


EN e Ve 
Gi 
. ME Naz Bolak 


e e 


AN i LİNKİ 


Detayların ön planda tutulduğu 
koleksiyonda, grafiti yansımaları ve 
siyah renk yoğunluğu konseptin temelini 
oluşturuyor. 
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Liv Tyler kızı Lula ile Tangerine Beach'de 


Tum deneyimini izlemek için, www.maxxroyal.com adresini ziyaret ediniz 


BELEK İKEMER 


MAXX ROYAL 


KES OK IK 


AKBANK ci contemporary öl, 5 i contemj| 
SANATI istanbul - istanbul 


© contempora 


istanbul 


M Suzan sağancı Dinçer, AliiGüreli 


CONTEMPORARY İSTANBUL VE AKBANK İŞBİRLİĞİNDE 


İSTANBUL - MIAMI BULUŞMASI 


Contemporary İstanbul, fuar sonrası ilk davetini 5 Aralık/ta, Art Basel Miami Beach 
haftasında en büyük destekçisi Akbank ile gerçekleştirdi. 


KK İstanbul ve 
Akbank ev sahipliğinde düzenlenen “İstanbul Meets Miami davetine, koleksiyonerlerin, sanat profesyonellerinin, 
galeri sahipleri ve yöneticileri ile basın mensuplarının da 
bulunduğu Türk ve uluslararası sanat dünyasından 150'den 
fazla konuk katıldı. 2,5 milyar 
Dolar civarında sanat eserinin 
el değiştirdiği tahmin edilen 
Art Basel Miami Beach'e bu yıl 
Türkler çıkarma yaptı. Avrupalı ve Amerikalı koleksiyonerlerin yer aldığı davette Akbank 
Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Türk çağdaş sanat piyasasının geldiği 
noktayı anlattı. Suzan Sabancı 
Dinçer, yabancılarla sohbetin- 
de Türk ekonomisinin potansiyeli ve fırsatlar hakkında 

da bilgi verdi. Hİ 


İNİ Herrick ; >. AKBANK ci contemporary 


ANAT istanbul 


contemporay o AKBAİ Se 
istanbul SANAT « e öx 
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nporary AKBANK ci contemporary 
bul SANAZ istanbul 
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AKBANK / g contemporary 
SANATI v > SAN © istanbul 
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M Emre Dökmeci, Gülin Dökmeci, Tansa Mermerci E tütrâygüler 
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Contemporary 
istanbul 


MB Francesca Ferrarini 


, Art Basel Miami Beach kapsamındaki 
"İstanbul Meets Miami” davetinde 150'den 
M Elizabeth von Habsburg | 2 R fazla seçkin konuk bir araya geldi. 


» M Füsun Eczacıbaşı, Lüget Taviloğlu, İnci Aksoy, 
” © Songül Hatısaru, Rabia Güreli —.. 
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ZORLU YENİ YIL KÖYÜ'NDE 


EN FİT ALIŞVERİŞ 


Sportif yaşamın öncü isimlerinden Ece 
Vahapoğlu, Zorlu Yeni Yıl Köyü'nde 
alışveriş daveti verdi. Etkinlikte, Elif Boyner 
de ev yapımı sağlıklı ikramlar sundu. 


— 


2 


M Ece Vahapoğlu, Elif Boyner 


M Bilgün Dereli, Elif Boyner 


) yılın hemen öncesinde 
gerçekleşen keyifli etkinli- 
ge Elif Boyner, Raşit Bağzıbağlı, Berrin Zorlu, Bilgün Dereli 
ve Beyhan Bağış'ın da aralarında bulunduğu sosyal yaşamın 
çok sayıda ünlü ismi katıldı. 
Sağlık ve spor odaklı yeni koleksiyonuyla Zorlu Center'daki 


Yeni Yıl Köyü'nde yer alan Ece 
Vahapoğlu'nun seminer, workout, kamp ve spor giyim ile aksesuarların yer aldığı fit21 markasının alışveriş davetine ilgi 
büyüktü. Davetliler piyasaya 
yeni çıkan fit21 ürünlerinden 
satın almayı da ihmal et- Hİ 
mediler. 
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19. GELİNLİK, DAMATLIK VE 
ABİYE GİYİM FUARI 
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TEKSTİL AŞ, 
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. 
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SPORDAN MUZİGE, 
BILIMDEN SANATA 
YILIN EN BAŞARILI 
KADINLARI 
ÖDÜLLENDİRİLİYOR. 


y “ e A © G İ izi ş Vi , p— i 
N. g Gy 
X t hi m a 


DERYA ERDİL HALE HÜSAMETTİN KALBEN (KANAT © MEHMET TAN TÜRKAN 
BAYKAL YAŞAROGLU SOYGAZI o KOÇAN AKKAYA OYYIMAZ SAGURK (DERYA 


YILIN KADINLARI 
ELLİ OLUYOR 


OYUNCU YAZAR SOSYAL SORUMLULUK 
Aslı Enver Arzum Uzun Aylin Sezgin 
Bensu Soral Ayşe Kulin Canan Güllü 
Bergüzar Korel Azra Kohen Dilek Livaneli 
Büşra Develi İclal Aydın Meryem Uzerli&Esra Oflaz 
Gonca Vuslateri İnci Aral Güvenkaya 


Nesrin Ercan 


GİRİŞİMCİ ŞARKICI GAZETECİ 
Aslı Elif Tanuğur Aleyna Tilki Ahu Özyurt 
Burçin Karababa Ceylan Ertem Gülden Aydın 
Evrim Tankuş Gülşen Melis Alohan 
Melek Özdemir&Hale Nal Hadise Nazlı Çelik 
Tülin Akın Sıla Özlem Gürses 
BİLİM SPORCU GÜZEL SANATLAR 
Ayşe Ören Eda Erdem Dündar Burçak Bingöl 
Neval Çam & İçten Bozkurt Esra Nur Gökçek Dilara Fındıkoğlu 
Prof. Dr. Feryal Özel Meryem Bekmez Mahinur Ergun 
Prof. Oya Başak Yasemin Adar Nehir Özzengin 
Zeliha Ağrıs Yonca Karakaş 


BÜYÜK GÜN 16 OCAK! 


yakip edin! TN 
Wwwelelecomir 


Üi facebook.com/eleledergisi & twitter.com/eleledergisi instagram.com/eleledergisi 


M Ece - Begümhan 
|, Kurdoğlu 


TOÇEV 


YENİ YILDA 
YENİ BİNASINDA 


Kurulduğu 1994 yılından bu yana beş 
milyonun üzerinde çocuğun hayatına 
dokunan TOCEV, geçen hafta Ortaköy'de 
yeni ofisine taşındı. 


OÇEV'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ebru 
Uygun'un ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine iş dünyası ile sosyal yaşamın tanınmış isimleri katıldı. Yeni ofisin 
yapım aşamasında birçok bagışçının desteğini hissettiklerini belirten Uygun, “Bugün çok 
mutluyuz. Çünkü çok uzun zamandır kurduğumuz bir hayalimizi daha gerçekleştirdik ve 


yeni ofisimize taşındık. Yeni 
ofisimiz çok daha başarılı çalışmalar gerçekleştirmemiz için 
bize imkan sunuyor. Bundan 
sonra biz de daha çok çocuğumuza ulaşmak ve onları daha 
aydınlık Türkiye için eğitimli 
bireyler olarak yetiştirmek için 
çalışmalarımızı güçlendireceğiz” dedi. Lİ 


MUSTAFA CANTÜRK 


Ana misyon olarak okuma istekli çocukları 
eğitim hayatları boyunca destekleyen TOCEV, 
daha başarılı çalışmalar yürütebileceği 
altyapıya kavuşmuş oldu. 
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e HAFTANIN p 
yg e PANORAMASI Şe. 


HAZIRLAYANLAR: BÜLENT KAYA, GÖKSEL MENTEŞOĞLU, MUSTAFA CANTÜRK 


EĞİTİME DESTEK SERGİSİ 
GELECEĞE UMUT TAŞIYORLAR 


Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Artclan Sanatçı Topluluğu tarafından çocuklarımıza nitelikli eğitim 
desteği sağlamak amacıyla düzenlenen sergi, Fulya Sanat 
Merkezi'nde geçen hafta açıldı. Beşiktaş Belediyesi'nin 
desteğiyle düzenlenen sergide birçok farklı disipline ait 
eser, aydınlık bir gelecek umuduyla bir araya geldi. 
Sergi gelirinin büyük bir kısmı, çocukların TEGV'de nitelikli eğitim almaları için kullanıla- 
EM, cak. 


Sema Bicik 022p BİLO 


aromalel 


SEDEF İYBAR'DAN ŞIK YILBAŞI SOFRALARI 


— E-İ . 


Hilton İstanbul Bomonti, “Yeni Yıl Alışveriş Festüvali” ile yılbaşı coşkusunu ikiye katladı. 22 - 30 
Aralık arasında bu yıl ilk kez düzenlenen “Hilton 
Bomonti Yeni Yıl Alışveriş Festivali'nde renkli anlar yaşandı. 25'ten fazla markanın yer aldığı alışveriş festivalinde ziyaretçiler, hem kendileri hem 


tilanısımlersmenÜsilroKoylü 19 
indalkisalbıryolculüğaşcıku? 


de sevdikleri için farklı ve çok özel hediyeler bulma fırsatı yakaladılar. Gelenekselleşmesi planlanan festivalde Sedef Iybar da Yılbaşı Sofrası” etkinliği ile yer aldı. Festival kapsamında davetliler, yılbaşı sofrasının inceliklerini ünlü şef Sedef 
Iybar'dan öğrendiler. 


ANAOKULUNDA 
YENİ YIL PARTİSİ 


Okul öncesi eğitimin en 
iyi adreslerinden Growing 
Minds İnternational Anaokulu, çocuklar ve aileleri 
renkli bir yeni yıl davetinde 
bir araya getirdi. Unlü isimlerin de yer aldığı partide çocuklar ve aileler birbirinden 
güzel aktivitelerle dolu dolu 
bir gün geçirdi. Gymborece 
Play & Music Türkiye Kurucusu Esra Taşar ve Little Genius Kurucusu Carol Crous, 
2017'de açtıkları anaokulu- 
nun öğrenci ve velileriyle 
bir araya gelmenin mutlulugunu yaşadı. Nefise Karatay, 
Tuğba Gordi gibi ünlü isimlerin de çocuklarıyla birlikatıldığı partide yılbaşı kuiyesi yapımından müzikli 
i oyunlara kadar birçok 
aktivite gerçekleştirildi. 
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KORUPARK BEYMEN'DE KOKULARIN DÜNYASI 


Klinik aromaterapist Sinem Us Tokoğ- Eczanemin Aroma Kokulu Bahçesi” kitabı- 


lu, Korupark Beymen Bursa'da, Bursa'nın 


önde gelen isimleriyle kokuların dünyasını 
keşfe çıktı. Aromaterapinin şifalı formülle- O hinsel biyolojik ritmimizi nasıl düzenleyecerini ayrıntılı bir şekilde paylaştığı “Organik oğimizi davetlilerle paylaştı. 


nın da yazarı olan Sinem Us Tokoğlu, etkinlikte aromaterapi ile ruhsal, bedensel ve zi- 


MIGarol Crous, Esra Taşar 


ms Sinem Us Tokoğlu 
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. TÜRK 
BÖBREK VAKFI 


ASLI ÖZDEMİR'DEN TURK 


ÜRK 


i BOBREK VAKFI IÇIN RENKLİ DAVET EKvakrı BÖBİ 
Cemiyet hayatının genç kuşak temsilcilerinden Aslı 
ikin Uygun; Seval Ermiş Zülal 7410 Ozdemir, geçen hafta evinin kapılarını, Türk Böb- 
TÜRK di UR id rek Vakfı yararına düzenlediği yeni yıl daveti için 
)DEK VAKFI açtı. Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermişile birlikte tüm konukları kapıda karşılayan 
Ozdemir; evinin bir katını genç tasarımcıların stand- 1 
K © TÜRK ları için ayırdı. Davete katılan konuklar alışveriş son- o BÖBR 
VAKFI BÖBREK VAKFI rası kendileri için hazırlanan bölüme geçti. Misafirler, düzenlenen hediye çekilişine ise vakfa bağış yaparak katıldılar. Davette toplanan bağışlar vakfın diyaliz merkezinde tedavi gören hastaların tekerlekli sandalye ihtiyacı için ayrıldı. 
) ü TÜRK 
İR TÜR m 
K VAKFI BÖBREK BÖBREK VAKFI J 
BÖBI iy # JÖBR 
< i TÜRK 
TEK VAKFI BÖBR! BÖBREK VAKFI 
TI 
BÖBRİ 
a n . TÜRK 
REK VAKFI BÖBREK VAK BÖBREK VAKFI 
A 5 > 
da . TÜRK BÖBRE 
RX TÜRK N İri BÖBREK VAKFI 
BREK VAKFI BÖBREK VAKFIN 
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OĞUĞA İNAT! 
Keyifli ev aktiviteleri 


Zanantkât ruhun 
“stil şifrelğri 


İskoçya'd: 
yeği trend: 


© gata, 


N yi 
Benim'adım 


i Yy 3; | 
» Ahşabin etkisiği” > | i f .i GN 
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o e 
N Bella Hadid. oversize sweatshirt'ler iki sezondur saltanatını sürdürüyor. 
EE) Üstelik artık topuklu botlarla da kombinlenerek spor-şık bir görünüm 
elde edilebiliyor; tıpkı Bella Hadid'in yaptığı gibi... New York'ta 


görüntülenen Bella, jean, sweatshirt, topuklu beyaz bot ve bere 
kombiniyle bu hafta bizlere stil ilhamı veriyor. 


1. Sweatshirt, Adidas 2. Jean, Marant 3. Bot, Rupert Sanderson 
» 4. Bere, Dolce&Gabbana 5. Çanta, Fendi 


Lifestyle: HOLLYWOOD :STİL:GÜZELLİK :SAĞLIK :SANAT:FOKUS-ASTROLOJİ 


Lamilifestyle 


EL İğ VE 


ye KAYAK DOSYASI 


Yıldızlardan kraliyet ailelerine 
7 kadar tüm ünlü isimler kışı, dünyanın 
en populer kayak lokasyonlarında 
geçirerek stres atıyor. Pekiyi çok 
imi bu lokasyonlarda kim... 5 
ç nerede kalıyor ve neler yapmaktan, - 
“©. hoşlanıyor dersiniz? e İ 
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ngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens William ve Düşes Catherine, Banff National Park'ta bulunan sıcak dağ evi Skoki Lodge'ı tercih ederken; David ve Victoria Beckham, baş başa dünyanın en popüler kayak lokasyonlarından biri olan 
Courcheval'i ziyaret ediyorlar. 


Modanın kralı Ralph Lauren ise oldukça hoş bir dekorasyona sahip Telluride'da 
küçük bir dağ kasabasında keyif yapıyor. Paris Hilton, Jessica Biel ve Justün Timberlake ile birlikte Obama Ailesi ise Colorado'da bulunan Vail Mounta- 


in Resort'ta dinleniyor. Aspen'in muazzam 


atmosferinde sıcak şarap yudumlayanlar ise Elle Macpherson ve Jack Nichol- 
son. Geçen yıl ailelerini genişleten George ve Amal Clooney ile Ivanka Trump ise 
Türk jet-set'inin de kış lokasyonları arasında bulunan St. Moritz'in harika doğasına 
kendini bırakıyor. 


Türk jet-set'nin de kışın sık sık tercih ettiği 
lokasyonlardan olan Aspen, Courchevel ve 
Fransız Alpleri, aynı zamanda Hollywood 
yıldızlarının da tercihi. Bu üç lokasyondan birinde 
Beckham'larla sohbet etmeniz ya da Clooney , 
Ailesi'yle şarap yudumlamanız mümkün. 
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Lamjilifestyle 

SKOKI LODGE 

Dük ve Düses'in sıcak 
e samimi tercihi 


© ış tatili için Fransa'da bulunan Meribel çift, daha sonra Banff National Park'ta bulunan 
bölgesini tercih eden Prens William ve Skoki Lodge'ta keyif yapmıştı. Prens George 
. MN Cambridge Düşesi Catherine, Prens Ge- Oo ve Prenses Charlotte doğduktan sonra kış tatil- 


orge henüz doğmadan önce Trois Vallees Ski lerine kısa bir süre için ara veren Dük ve Dü- 


Resort'ü Ziyaret etmişti. İlk romantik kış tatili- şes, Fransız Alpleri'ni tercih etseler de çocuk- 
ne Cambridge Düşesi'nin annesi Carole, baba- o lardan arta kalan zamanda favorileri olan Skosı Michael ve büyük kardeşi James ile giden ki Lodge'ta zaman geçirmeye bayılıyorlar. 


Gambridge Dükü 
PrensiWllliamive 
Düşes Catherine; 


TELLURIDE 


Ralph |auren'in 


lüks | Cv İ 


en N Jodadünyasının 
NE M ani N Ji Ralph La- 


uren, kışın tadını doyasıya çıkarmak için 
Colorado'yu tercih edenler arasında. Bu küçük 
dağ kasabasında sessizliğin ve doğanın tadını çıkaran Ralph Lauren, Tom 
Cruise'un da tercih etti- 
$i Telluride'da konaklıyor. 
Amerika'nın en iyi kayak 
resortü seçilen Telluride, 
elegan ve konforlu stiliyle 
Colorado'yu ziyaret edenlerin lüks seçeneği. Ayrıca 
Telluride'un kendine has 
bir kayak okulu da bulunuyor. 


Ralph Lauren'in hayatı, tipkı tasarımları . &i3* >. 
gibi elegan, şık ve sofistike. Moda a 
otoritesi, kışın aynı zamanda Tom » ge 
Crüise'un da favori mekânı olan » 
Telluride Resort'ta dinleniyor ve zâffi 

zaman kayak yapiyor. 


ağ 
m i 
- 
NEN 


— 


COURCHE VEL 


bir beckham kKlasisi 


ollywood'un imrenilerek bakılan başarı- benzersiz atmosferi, ahşap dağ evleri, kusursuz 
| | lı çifti David-Victoria Beckham tam bir ka- Oo kayak alanlarıyla lüks kesime hitap eden hariyak tutkunu. Her yıl mutlaka kayak yap- ka bir tesis. Bölgeyi Beckham'lar ve Prens Harry 
maya giden Beckham'lar genellikle Fransa'da bu- (o dışında Valentino, Hermes, Dolce & Gabbana, 
lunan Alpler'i tercih ediyor. Sık sık burada bulu- Dior, Jean-Paul Gaultier, Fendi ve Gucci gibi ünlü 
nan ve birçok kişinin tercihi olan Courchevel'i zi- o lüks modaevlerinin dâhi tasarımcıları da ziyaret 
yaret eden Beckham'lar, bu harika kayak tesisin- ediyor. Ayrıca bölgeye açılan lüks LApogöe Co- 


de kışın tadını çıkarıyorlar. Fransa Alpleri'nde bu- O urchevel Hotel, ünlülerin konaklamayı tercih ettilunan üç vadi arasında yerleşen Courchevel 1850, o ği yerler arasında. 


David ve Victoria 
Beckham. 


ollywood 
sosyetesinin 


kayak keyfi için tercih ettiği Colorado'da bulunan Vail Mountain Resort, geniş kayak alanları ve eventleriyle 
ünlü bir seçenek. 
Vaili tercih eden 
ünlülerin başında Hollywood'un 
görkemli dünyasının bir zamanlar en dikkat çekici çifti olan Angelina Jolie ve Brad 
Pittin yanı sıra Jessica Biel, First Lady 
Michelle Obama ve 
Paris Hilton da bulunuyor. Vail bölgesinde yer alan otellerden en lüksü ve 


Adrenalin dolu gi” yy 
bir kacamak #X& a m e 


Justin Timberlake “© 
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Yarının 
Şampiyonları 


SIGNATURE 


N*19 


Her yaş ve seviyeye 
uygun kayak ve 
snowboard dersleri ile 
yarının şampiyonlarını 
hazırlıyoruz. Bırakın 
yıldızları yakalasınlar. 


CubMed $ 


uluslararası tatiller 
her şey dahil deneyimler 


lifestyle 


SUl sahibi kar savascıları 


Yumuşak yün kazaklar, çorap botların kar varyasyonları ve kayak denince akla gelen 
klasikleşmiş markaların yeni yorumları markajımızda. 


Versace'nin sonbahar- 
kış koleksiyonunda 
yer alan geniş logolu 
ve mesajlı kaşkollar 
ve şapkalar, kayakta 
izinizi belli edecek. 


di 9 
Renkli desenli 
kazak, 


Beymen Club. 


Çorap bot, NV Pembe uzun moni, 
Fendi. ! SaveTheDuck, Beymen. 


Kaz 

tüyü su 
geçirmez 
mont, 
Salomon. 


Kürklü bot, 
Moon Boot. 


Siyah kar botu, 
Kenzo. 


Lacivert 
mont, 
Moncler. 
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Siyah 
uzun 
mont, 
Desa. 


Bilekli Pembe gözlük, 

kar botu, Super. 
Rubberduck, 
Wepublic. 


oncler'sonbahariyonundal! 


Ekose kar botu, 
Dsguared2 Beymen. 


Kısa kar 
1! botu, 
k Town, 
Wepublic 


Kürklü şapka, 
Dsguared2, Beymen. 


Kar 
pantolonu, 
Colombia. 


Gözlük, 
L.G.R 


Kari figürlü kar | İ 
eldiveni, Fendi. i 


Kar montu, 


EE) ES Colombia. 
Beyaz bot, Payetli kar 
Cole Haan. botu, Colors 
K 4 Of California, 
: Beymen 
- Blender. 
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Lamilifesiyle 


Samoöns bölgesinde ilk olan ve . 


Avrupa'nın en büyük kayak tesisleri 
arasına giren Grand Massif, açılışları! 
, kaçırmayan 500 Türk kayakseyven 
“aileyi sömestrhaftalarında 
ayınamayamazımanıyor 


KAYAK DOSYASI 


GRAND MASSIF SAMOENS MORILLON RESORT 


Alpler'de vepveni bir soluk 


Club Med, Fransa'daki Grand Massıf Samoöns Morillon tesisinin açılışıyla, 
Alpler'de her yıl yeni bir kayak tesisi stratejisini sürdürerek bünyesinde bulunan 20'yi aşkın 
kayak tesisine bir yenisini daha ekledi. 


aponya'dan Güney Afrika'ya, Kanada'dan 
Fransa'ya beş kıta, 34 ülkeden 700 kişinin 
katılımıyla 16 Aralık'ta görkemli bir açılışa imza 
atan Club Med, Fransız Alpleri'ndeki yeni kayak tesisini tanıttı. 
100 milyon Euro yatırımla 18 ayda yapımı tamamlanan, 423 odasıyla premium servis, concierge ve transferle konuklarına beş yıldızlı bir hizmet sunan Grand Massif Samoöns 
Morillon'un yatak kapasitesi 1100 olarak tasarlandı. Fransız Alpleri'nin en göz alıcı kayak noktalarından biri olan Grand Massif, 265 


| rezilya'dan Çin'e, Amerika'dan Rusya'ya, 


Club Med sadece spor aktiviteleriyle değil, 
mutfağıyla da beğeni alıyor. İki Michelin 
yıldızlı Edouard Loubet imzalı gurme 
mutfağı ile damaklarda tat bırakıyor. 


km uzunluğunda uçsuz bucaksız pistleriyle 
Fransa'nın en büyük dördüncü kayak bölgesi konumunda. 360 derece panoramik bir manzaraya sahip olan Grand Massif Samoöns Morillon, kayak ve kayak sonrası aktivitelerle konuklarını ağırlamaya başladı. Tesis, Cenevre Havaalanı'na 1 saat 15 dakikalık yakınlıktaki konumunun sağladığı ulaşım kolaylığıyla da 
dikkat çekiyor. 

Spor aktiviteleri, Carita imzalı kişisel bakım ve spa hizmetleri, 2 Michelin yıldızlı Edouard Loubet imzalı gurme mutfağı ve “sıfır stres'e 
odaklanan hizmet anlayışıyla Club Med; dört 


aylıktan 17 yaşa kadar çocuklar için sunulan ve 
bir Club Med klasiği olan Mini Club ile çocuklu 
ailelerin de kusursuz bir kayak tatili deneyimlemelerini hedefliyor. 

Club Med her yaşa ve her seviyeye uygun 
gruplar ile kayak ve snowboard dersleri, altı 
tam gün ski pass, gece şovları ile dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra tesis, zorunlu seyahat ile 
seyahat iptal sigortası ve tüm vergilerin de dahil olduğu ulaşımlı her şey dahil tatil paketlerini avantajlı kur seçenekleri ve dokuz taksit 
avantajıyla kayakseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bİ 


ii 


d Dd Demez 


Mi 
a 


İbi Di bdp 


X 


liği b İs 
NM EMİ. 


ğ ye Otelin hemen önünde yer alan 
> w telesiyej sistemi 


Otelin yanında bulunan 
kayak odası 


z K Yeni açılan dağ manzaralı açık 
"ii “.. ve kapalı alanlı kafe 


Çocuklar için karda oyun parkı 


Suni karlama sistemi 


Aydınlatılmış pist ile gece 
kayış imkanı 


e 
POLAT 


ERZURUM RESORT HOTEL 


www.polaterzurumresorthotel.com T: 490 442 232 0010 


Pistler 
seni Çağırıyor 


a 


ll, 40 4) 9g | ()()( 4) /swayhotels www.swayhotels.com | PA LAN DÖ KE N 
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SWAY HOTELS 


En popüler 


kış mekanı 
ON Kel 
:) 
YON Mürkiye'nin en yüksek zirvesi 
| Palandöken'de yer alan Sway Hotels, 

ulusal ve uluslararası kayak müsabakalarına yaptığı ev sahipliği ile profesyonellerin ilk 
tercihi olurken, özel dekorasyonu, lezzetli yemekleri, rahatlatıcı spa salonları ve birbirinden 
renkli etkinlikleri ile tatilseverlerin de en popüler mekanı. Pistlerini 5 yıldır aralığın ilk haftası açarak Türkiye'nin kayak sezonunu açan 
ilk oteli olma özelliğini kimselere kaptırmayan 


Sway Hotels aynı zamanda özel ışıklandırma 
sistemiyle gece kayağına da imkan tanıyan ilk 
otel. Dağ ve şehir manzaralı 181 adet geniş modem oda ve süitlere sahip olan Sway Hotels, 
Apres Ski Teras Bar, X Bar, modem spa'sı ile 
misafirlerinin konfor ve rahatını düşünerek bir 
kış otelinden daha fazlasını sunuyor. Çocuklarınızla en güzel tatili geçirmeniz için tasarlanan 
Sway Hotel'de çocuğunuz kayak eğitimi alırken 
onun güvenliği için özel olarak hazırlanmış 450 


KAYA PALAZ270 SKI & MOUNTAIN RESORT 


Lüksün Zirvesi 


ren Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort 
“seçkin mimarisi ve üstün hizmet kalitesiyle kayak ve snowboard tutkunlarına unutulmaz bir kış tatili rüyası sunuyor. Burası 1,5 milyon metrekareye sahip pist alanı, Türkiye'de ilk 
kez kullanılan Leitner markalı önden korumalı lifti, farklı zorluk derecelerinde 11 pisti, 7 lifti ve misafirlerine direkt olarak telesiyejlere ulaşım imkanı veren mimarisiyle de çok farklı. 
Otel önünde 210 metrekarelik açık alan üzerine 
kurulan buz pisti hem çocuklara hem de yetişkinlere hizmet verecek. İsteyenler bu deneyimi 
eğitmenler eşliğinde de yapabilecek. 


| üks butik dağ oteli konseptiyle hizmet ve- 


Çocuklar, kocaman botlar ile kaymanın keyfine varıyor. Gözetmenler eşliğinde sırayla takip 
edilen bu eğlence için Kaya Palazzo sizleri bekliyor. Bolu dağlarının büyüleyici manzarasıyla 
konforun ved oğanın etkileyici uyumunu birleştiren Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort, 
konuklarına karla kaplı dağların muhteşem atmosferini sıcak odalarında yaşatıyor. 9 katlı otelin her cephesi farklı bir manzaraya hakim. 

Süit odalarda yer alan jakuzi ve şömine günün kayak ve snowboard yorgunluğunu keyifle 
atabilme imkanı sunuyor. Kaya Palazzo'da yer 
alan Swiss Fondue Restaurant'ta Alpler'in birbirinden ünlü lezzetleri olan raclette, fondue, şar- 


metrekare alanda uzman eğitmenlerle kayak 
sporuyla tanışmasını izleyebilir ya da otelde sunulan gün boyu çocuk bakım hizmetinden faydalanarak kendinize vakit ayırıp kayak yapabilirsiniz. Kayak sonrası Türkiye'de tek olan bir 
kilometre uzunluğundaki kızak pistinde ailece 
kızak yapmak ya da Cüneyt Kurt'un müzikleriyle renklenen happy hour'larda eğlenmek de 
Sway Hotels'in misafirleri için sunduğu imkanlar arasında yer alıyor. Bi 


küteri, peynir çeşitleri ve çok özel dünya şaraplarının yer aldığı geniş bir kav sizleri bekliyor. Ana restoranda ise uluslararası ve geleneksel damak tadına uygun geniş açık büfe misafirlerin hizmetinde. Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort; 2012, 2013 ve 2014, 2015 otelpuan.com sitesinin 350 binden fazla kullanıcısı tarafından belirlenen listede en memnun kalınan 
Kayak tesisi ödülünü almış. Bİ 


KENDİ DOĞANIZI KEŞFEDİN 


Doğanın kalbinde 

ruhunuzu tazeleyecek 

bir tatil sizi bekliyor. 

Şehrin gürültüsünden uzakta, 
huzuru ve mutluluğu 
yeniden keşfedeceksiniz. 


(3 *903662391040 | 52 infolâferkoilgazhotelcom (ğ www. ferkoilgazhotel.com 


e) 9036623591054 © Ilgaz Dağı Milli Parkı 37000 ff yg /ferkoilgazhotel 
Kastamonu, Türkiye 


KENDİ DOĞANIZI KEŞFEDİN 
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POLAT ERZURUM RESORT HOTEL 


Haydi Kavasa 


7 ristalize kar dokusuna sahip 
Palandöken'in en güzel konumunda ve İstanbul'dan uçakla sadece 2 saat uzaklıktaki Polat Erzurum Resort Hotel yeni sezon için hazır. Modem ve güvenli dört kişilik liftleri, otelin hemen önünde yer alan telesiyej sistemi, herkesin ısıtmalı özel 
dolabı olduğu 500 metrekarelik modern kayak odası, dağ manzaralı yeni 
kafesi ve karda çocuk oyun alanı ile 
kayak tutkunlarının vazgeçilmez adresi. Suni karlama sistemi sayesinde kış 
sezonu boyunca kesintisiz kayak keyfi 
sunan Polat Erzurum Resort Hotel'de 
pistlerin ışıklandırılmış olması sebebi 
ile gece kayağı yapılabiliyor. 

Kolay, orta, zor kategorilerinde toplam 23 adet pist olan Palandöken'de 
dört adet de doğal pist bulunuyor. 
Kristalize kar dokusunda kesintisiz kayabileceğiniz 50 km'lik kayak pisti ile kayak severlerin buluşma noktası 
olan Palandöken'de; Polat 1, 2, 3 lift 
çıkışlarından, gondoldan, Erzurumhavaalanı, otel-havaalanı transferlerin- 
den yararlanabilirsiniz. LI > 


FERKO ILGAZ MOUNTAIN HOTEL & RESORT 


Benzersiz bir talil 


Xşsiz doğa manzarasıyla büyülü bir atmos- 

4 ferin kapılarını aralayan Ferko Ilgaz Mo- 

-duntain Hotel&Resort, yeni bir yıla 'merhaba dediğimiz şu günlerde, yine karlar altında 
keyifli bir tatil seçeneği sunuyor. Çam ormanları arasında ve sonsuz beyazlığın ortasında konumlanan otel, kayak pistleriyle, spa merkezi 
ve sınırsız eğlencesiyle keyifli bir kış tatili alternatifi oluşturuyor. 


— 


Ferko Ilgaz Mountain Hotel&Resort; 122 
standart oda, 12 junior suite, 4 family suite ve 
1 presidential suite olmak üzere 143 farklı oda 
seçeneğiyle misafirlerini 1750 metrede ağırlıyor. 
Toplam 60 bin metrekarelik arazi içinde 12 bin 
700 metrekare alanı bulunan otel, konaklama- 
nın yanı sıra balo ve konferans salonu ile aynı 
anda yaklaşık 800 kişiye hizmet verebiliyor. 
Kastamonu Havalimanı'na sadece 30 km mesa- 


fede bulunan tesis, eğlence ve spor olanakları 
ile profesyonel ihtiyaçlardan kişisel bakıma her 
şeyi, misafirlerine yüksek hizmet kalitesiyle bir 
arada sunuyor. Spa merkezi, spor alanları, macera parkı, dağ bisikleti parkurlarıyla da bambaşka bir tatil deneyimi yaşatıyor. Misafirler 1lgaz Dağı'nın muhteşem manzarasına bakan restoranda Batı Karadeniz'in yöresel lezzetlerinin 
tatma olanağı buluyor. Gİ 


 MAGNA 


“Sirredeki Ayrıcalık” 


ak ' 


dj /MagnaHotels ) /MagnaHotels *90 534 030 19 09 *9035233330 14 (pbx) 


www.magnahotels.com 
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i “4 KİRAKİRA 
© EFEKTİ 


Geceleri giyilen ışıltı dozu yüksek kıyafetler sokak 
i stiline sızmış durumda! Bunda yeni Instagram 
obsesyunu “kirakira'nın da etkisi var mı bilemeyiz 
l ama sokaklar pullu payetli elbiselerle doğal bir 
“kirakıra? görünümünde... Gecelerden gündüz 
stiline sızan ışıltılı parçaları mercek altına aldık. 


HAZIRLAYAN : SİNEM KIN sinemkin&doganburda.com 


Kristal taşlı e Gi 
küpeler, <5 Ze 


A — Işıltılı 
Se ze. ayakkabı, 
<4 Jimmy Choo. 


Renkli 
payetli 
elbise, 
Sara 
Battaglia. 


Mavi 
payetli 
pantolon, 
GOULAR Ashish. 
İmei, seri 


Payetli 
ayakkabı, 
Gucci. 


Alberta > 

Ferretti'nin — 

ışıltılı m 

kadınları (8 o H ' vi © Gümüş 
Işıltılı parçalar, 2018 pa R Ni © elbise, 
kış ve yaz sezonunda e v. Me 4 £ | “ir 4! Michael 
birçok tasarımcının j kiz Kors. 
ilham kaynağı olmuş. w. “ 

Alberta Ferretti, o“ i | Payetli saten 
2018 İlkbahar-Yaz / y OP, ayakkabı, 
koleksiyonunu — 4 Balenciaga. 
gümüş ve altın A 

payetli kıyafetlerle GT7x 9 

hazırlamış. 2 


Rachel Zoe. 


Sokak stiline sızan pullu payetli elbiseler, birçok ünlü isim ve stil ikonunun 

vazgeçilmezi. Bunda en büyük payı olan Saint Laurent, Swarovski taşlı çizmeler, 
Anna Dello Russo'dan Rihanna'ya, birçok ünlü ismin tercihi oldu. Gigi Hadid, 
pembe Next Gen Ken takımıyla New York sokaklarının tozunu attırırken, Elsa 
Hosk ve Zendeya metalik elbiseleriyle dikkatleri çekiyor. 


Yıldızlı payetli 
bomber, 
Mira Mikati. 


Payetli 
pantolon, 
Alice # Olivia. 


ANNA DELLO GIGI HADID A 
Gümüş ve RUSSO İİ 
altın payetli | 
elbise, i 
Ashish. 


Payetli, 
tüy detaylı 


ceket, i 
Pullu Elie Saab. | 
clutch, | 
Jimmy 
Choo. 


Metalik 
ceket, 
Rachel 
Zoe. Payetli 
etek, 


Altuzarra. 


lifestyle 


HAKK 


Eğer bir Victoria's Secret meleğiyseniz i G b Sezonun olmazsa 
dilediğiniz her şeyi giyebilirsiniz, tıpkı Mi ği ayl 
Elsa Hosk gibi... Moda sahnesinde gf ay ei 
sadece podyumla değil, stiliyle de fark | Zi emk 
yaratan Elsa, düzgün fiziğinin verdiği i —... üzeridenim 


mil ” Se sx stilinde mavilerle 
ozguveni cesurca sergiliyor. li buluşmuş. 


SİNEM KIN sinemkin&doganburda.com aşi 


Asker yeşili 
çanta, 
Moschino. 


Şapka, 


Brixton. 


Diz üstü 
çizme, 
Prada. 


İçi kürklü jean 
ceket, Levi's. Oversize sweatshirt, 


Gucci. 


Tokalı kemer, 
Gucci. 


Deri 
pantolon, 
Valentino. 


Shearling manto, gm iima,, 
ER MaxMara. 


2 
G AD Sy sap say b 
Yam 


Zincir kemer, 


Kırmızı şapka, 
Brixton. 


Ga 
pi / 
Zİ) 


Pembe crop üst, 
Staud. 


Yıldızlı tül elbise, 
Elie Saab. 


Elsa Hosk'un New 
York sokaklarında 
objektiflere takılan 
cesur ve özgün 'ortaya ; 
karışık stili, moda 
sahnesinde her şeyin 
mümkün olabileceğine 


Dore ayakkabı, 


Alexandre Birman. 


Si ışık tutuyor. Elsa, uzun | 
NN ve düzgün bacaklarını 
4 çoğu zaman özgür i 
Cizgili tek öst bırakıyor. y 
Çizgili omuz üst, z T. kl 
i Philosophydi - in . l 4 


Vw ayakkabı, Dior. 


Lorenzo Seraphina. 


Yeşil dantel üst, 
Valentino. 
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SIZ ON UN MODEL VE REK Rİ 


ÖL İSTİKETSİNEİ 


“MOS Nişantaşı kurucuları, saç ve renk uzmanları Erkan Uzelli ve Alı Subaşı, Kİ 
“veni yılda yeni saç” felsefesinden yola çıkarak yepyeni ve yumuşak bir görünümün 
nasıl mümkün olabileceğini anlatıyor. İkili, bir yandan da Hollywood ve Türkiye'de 
saçlarıyla büyüleyen yıldızların ışıltısına ulaşmak için kısa ipuçları veriyor. 


BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL nuregul&doganburda.com 


86 


fadenizi değiştiren en önemli etkenlerden biri 

de doğru bir kesim. Saç tipi ve rengi kadar 

yüz şekli de modelinizi belirlemeniz için size 
doğru yolu gösteriyor. 2018'de yepyeni bir görünüme nasıl ulaşacağınızı saç ve renk uzmanları 
Erkan Uzelli ve Ali Subaşı'ndan öğreniyoruz: 


AÇIK TENLER İÇİN ALTIN IŞILTILAR 

KOYU TENLER İÇİN YANIK KAHVELER 

Açık tenler kumralın her tonunu baz olarak kullanabilirler. Kumral saç renginin üzerine altın ve platin tonlarında balyajları çok göreceğiz. Özellikle küllü 
kumral tonların arasında 
ve yüzünüzü çerçeveleyerek şekilde atılan ince 
ve çok doğal altın ışıltılar yüze renk ve aydınlık veriyor. Eğer saçlarınızda kızıl yansımalar seviyorsanız, açık tenliler 
için bakır tonu ve aralara bakır balyajlar da yüz 
çevresine muhteşem bir 
ışık verecektir. Doğallık 
git gide ön planda oldu- 
Su için koyu tenliler çok 
açık renk kullanmamali. Bu yıl da yine yanık 
kahve tonları, koyu kahveler üzerine atılan sütlü 
kahve tonları ve özellikle 
esmerler için net siyah- 


lar yerine yüzlerini daha da yumuşak gösteren 
bitter çikolata tonlarına geçiş yapmak doğru 
bir tercih olacaktır. 

Örneğin Songül Öden, kahve ve kesta- 
ne rengi kullandığı parlak saçlarıyla hem düz 
hem de dalgalı modellerde esmerler için ilham 
oluşturuyor. 


DOLU VE DOLGUN GÖRÜNÜM 
SAĞLAMANIN SİHRİ: LOB KESİM! 
Yüz tipi saç kesimlerinde çok önemli olsa 
da hedef her zaman aynıdır. 
Daha dolgun, dolu ve sağlıklı saçlar yaratmak. Yüzünüzü 
çevreleyen omuz hizasında 
biten ve düz kesilmiş, ara makas atılmamış lob saç modelleri, ifadenizi daha güçlü kılarak daha sağlıklı bir görünüm 
elde etmenizi sağlar. Lob kesim aynı zamanda göğüs ve 
dekolte bölgesine de dikkat 
çektiği için son derece seksi. Kullanan yıldızlar arasında zaman zaman Heidi Klum 
ve Kylie Jenner, Kim Kardashian, Chloğ Grace Moretz ve 
Olivia Palermo bulunuyor. 
Cesareti olanlar renkli saçlar deneyebilirler. Renkler bu 
yıl da hakimiyetini sürdürüyor. Kim Kardashian'ın kullandığı gibi gümüş tonların 
yanı sıra rose gold ve mavi, 


Gigi Hadid (1) Bal rengi gözleri olduğu 
için açık kumral ton ona çok yakışıyor 
ve ana rengi ile hiç oynamayıp sadece 
üzerine altın blok balyajlar atılmış. 

Irina Shayk (2) Doğal görünümde 
kalmayı tercih eden Irina, kumral tonu en 
iyi taşıyan yıldızlar arasında. Saçlarının 
arasına yapılan ışıltılarla saçları daha 
dolgun ve parlak görünüyor. 

Jennifer Lawrence (3) Şu anda uzun 
saçlar kullanıyor olsa da ovalden kareye 
giden yüz şekli için pixie çok doğru 

bir tercih. Kısa saçlar onu modern 
zaman prenseslerine dönüştürüyor. Yüz 
hatlarının orantılı olması onun için bir 
avantaj. 


yeşil ve mor tonlarına geçiş yapılan gökkuşağı 
saçlar da revaçta olacak. 


CESURSANIZ PIXIE DENEYİN! 

Oval ve bebeksi bir yüzünüz varsa ve cesur davranmayı seviyorsanız, pixie saç kesimini de deneyebilirsiniz. Bu da oldukça maskülen ama aynı zamanda seksi bir duruş kazandırır. Pixie saç kesiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta saç rengidir. Bu model 
aşırı kısa olduğu için ve maskülen bir stil yaratmanızı sağladığı için net tonlar ve aralarında ışıltı olmayan tonlar tercih edilebilir. Aynı 
zamanda bu modeli kullanırken kaşlarınız 
ekstra ön planda olacağı için dinamik ve güçlü kaşlara sahip olmanız ifadenizi daha güçlü 
kılabilir. Pixie saça en güzel örnek güçlü kaşlarıyla ön plana çıkan Cara Delevingne. 


OVAL YÜZLÜLER ŞANSLI 

Oval yüze sahip olanlar çok şanslılar, çünkü her kesimi ve modeli deneyebilirler. Yuvarlak yüz en zor yüz şekillerinden biridir. Yüzünüzü çerçeveleyecek ön kısımların uzun olması gerekir. Aynı şekilde makyaj yaparken ifadenizi ovalleştirecek kontürleme tekniğini kullanmalısınız. Kare ve köşeli çene yapısına sahip olanlar kesinlikle saç renklerinde tek bir 
ton üzerinde durmamalı. Tek tonlar her zaman 
daha güçlü ve sert bir ifade sağlar. Köşeli yüzdeki sert ifadeyi kırmak için yumuşak geçişler, aralara balyajlar ve içinde ışıltılar olan kum 
bakırı, bitter çikolata tonları, kahveler kullanılabilir. 
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LET İilesiyle 


Rita New York'ta 


Rita Ora, oversize içi kürklü biker ceketi ve siyah beresiyle New 
York'ta yürürken görüntülendi. New York, East Village bölgesinde 
restorana girerken düşünceli görünen Ora, restorandan çıktığında 
elinde cep telefonu evinin yolunu tuttu. 


“ğ p ye 
ay” jp 


HOLLYWOOD 


— GÜNDEMİ 
YAKALAYIN 


Hollywood dünyasında neler oluyor? 
Son dakika haberleri ve kim, nerede, 
ne yapıyor tum detaylarıyla HELLO"da! 


HAZIRLAYAN: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES 


Milla eşiyle geziyor 


Milla Jovovich ve eşi Paul Anderson, Los Angeles'ta kameralara 
yansıdı. İkili kısa bir yürüyüşten sonra mutfak eşyaları satan bir 
mağazaya girerek alışveriş yaptı. 


Tyga 


kendini 
alışverişe 
verdi 


Kardashian 
klanından Kylie 
Jenner ile uzun 
süreli bir ilişki 
yaşayan rapçi 
Tyga, Jenner'ın 
hamile 
olduğunu 
öğrendiğinde 
bebeğin 
kendisinden 
olabileceğini 
söylemişti. 
Jenner ile 
yollarını 
ayırdıktan 
sonra hayatına 
kaldığı yerden 
devam etmeye 
çalışan Tyga, 
Los Angeles'ta 
Prada 
mağazasından 
yüklü bir 
alışveriş 
yaparken 
görüntülendi. 


Jennifer ve Alex 
dostlar alışverişte görsün! 


TE MM: : JenniferLopez ve Alex Rodriguez, geçen hafta baş başa 
sami alışverişe çıktı. İkiliyi mağazada gören herkes bir anda 
cep telefonlarına sarılırken, Lopez ve sevgilisi oldukça 
rahat bir şekilde kıyafetlere bakmaya devam etti. 
Lopez, Gucci uzun hırkası, halka küpeleri ve Timberland 
botlarıyla çok rahat görünüyordu. 
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4 Hadid'ler Manhattan'da 
Miz? 2017'ye damga vuran Gigi ve Bella Hadid, 


Manhattan'da görüntülendi. Hadid kardeşler 5 
günlük stil için ilham veriyordu. 


Larmojilifestyle 


ECZACI SİNEM US TOKOĞLU 


“DOĞADAKİ HER 
SEY BİR TİTRESİM” 


Aromaterapi konusunda uzman olan Eczacı Sinem Us Tokoğlu, 
pek çok hastalığın kokularla tedavi edilebileceğini söylüyor. 
Tokoğlu'ndan kitabını ve kokunun puf noktasını ö8reniyoruz. 


RÖPORTAJ: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL nuregul&doganburda.com 


“Uçucu yağları 


* , 
koklamak frekansımızı  &. : 7 
yükseltir ve doğrudan a Z | 


beyni hedef alır. 
Limbik sistemde uyarı 
sağlayarak, hipofizhipotalamus-adrenal 
korteks yani HPA 

aksı düzenleyerek 
(meditasyon ve bilimsel 
çalışmaların hedefi 
HPA aksı düzenlemek) 
serotonin gibi 
medyatörleri uyararak 
vücut kimyasını 
düzenler.” 
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ECZANEM 


” Ecz Sinem is Tokoglu 


bitkilerinin iyileştirici özünün kullanıldığı 

fitoterapinin bir alt koludur ve tıp fakültelerinde okutulur” diyerek başlıyor söze ve tüm 
hastalıkların koku ile nasıl iyileştiğini reçetelerle anlatıyor. 

HELLO!: Kendinizden bahseder misiniz? 
Sinem Us Tokoğlu: Ben sezgileriyle yola 
çıkmış, doğa aşığı bir insanım. Hayata çok meraklıyım, her yeni keşifte kendimden bir şeyler buluyorum. Son yıllarda, doğanın bilgeliğini 
bizlere sunan, 5000 yıllık kadim bilgileri bilimsel verilerle sentezleyerek aromaterapi ve ayurveda ile şifalandırma sanatıyla ilgileniyorum. 
Yüzyıllardır ayurveda ve aromaterapi doğaya 
uyum yasasıyla birlikte çalışarak bizlere şifa olmakta. 

HELLO!: “Organik Eczanemin Aroma Kokulu Bahçesi” isimli bir kitabınız var, neler 
anlatıyorsunuz? 

S. Us Tokoğlu: Kitabı yazmamdaki en temel 
neden, aromaterapinin ne kadar şifa verici olduğunu, birçok sağlık problemine doğal yollarla çözümler sunduğunu anlatmak ve farkındalık 
oluşturmaktır. İnsanların en başta acil durumlar- 
da (yanık, yara, böcek ısırması, arı sokması, nefes tıkanıklığı, sinirsel problemler, panik, ateş 
gibi) aromaterapiden nasıl yardım alabileceklerini ve aromaterapide özellikle koklama yolu ile 
yağların iyileştirici gücünü anlattım. Semptomlara göre çözümler ve formüllerle aromaterapiye ilgi duyanlar için bir kılavuz kitap hazırlamak istedim. 

HELLO!: Sizi böyle bir kitap yazmaya iten 
şey ne oldu? 

S. Us Tokoğlu: Yaşam, seçimler yapılması 
gereken durumlarla doludur. Bu seçimlerin bazıları yaşamlarımızı önemli derecede etkiler. Seçim yapmak söz konusu olduğunda, önem listesinin başında sağlığımız gelir. Seçenekler arasında hiçbir şey daha kiymetli değildir. Doğru 
seçimler ne kadar sağlıklı yaşayacağımızı belirler. Aromaterapi insan neslinin biyolojik ritmiyle 
uyum içinde, sağlıklı olmasını sağlar. Kitabım- 
da “Organik Eczanem” ismini kullanma nedenim 
ise bu işe gönül vermiş eczacı meslektaşlarımla eczanelerimizde doğal yollarla danışanlarımıza yardımcı olabildiğimizi, bu yağların ilaç etkisi gösterebilmesi için belli kriterlere sahip olması gerektiği ve eczaneden alacağınız yağların 
bu kriterlere uygun olduğunu anlatmak istedim. 
Dışarıdan alınan yağlar olması gereken şifa verici maddeleri yeteri kadar içermediğinde maalesef ilaç etkisi göstermeyecek, sadece kozmetik 
yağ etkisi gösterecektir. Yağ alırken farmasötik 
kalitede yağ alınmalıdır. Kozmetik kalitede degil. Bitkisel ürünler ve de tabii ki yağlar için tek 
adres eczane, bu ürünleri eczacınıza danışarak 
eczaneden almalısınız. 

HELLO!: Pek çok hastalığın sebebi gerçekten çakraların kapalı olması ve psikolojik olabilir mi? 

S. Us Tokoğlu: Doğada her şey titreşim yayar, hastalıklar oluşmadan çok önce aslında 
hücresel boyutta titreşimlerde bozulmalar meydana gelir. Önceden bizler bunu kontrol altına alamazsak, sonrasında birikimlerle hastalıklar açığa çıkar. Yani kısaca yaşam enerjisi bozulursa insanda zamanla oluşan hastalıklarla vücut tepki verir. 

Sağlık; zihinsel, fiziksel ve sosyal ortamda iyi 
olma halidir. Sadece hastalığı tedavi etmek yeterli değildir. Bunun yanında bedeni meydana 
getiren bileşenleri de içeriden tedavi etmek ge- 


| bi Sinem Us Tokoğlu, “Aromaterapi, 


rekir. Sonuçsal değil, nedensel tedavi ile gerçek 
sağlıklı olma hali gerçekleşir. Bu inançla ayurveda ve homeopatinin yaşam enerjisini aktive 
ederek kökten çözümler sunması, beni tamamlayıcı tıbba yönlendirdi. 

HELLO!: Koku ve homeopati konusunda 
uzmansınız. Bu iki kavram hayatımızı nasıl etkiliyor ve gerçekten iyileştirme etkilerine kadar? 

S. Us Tokoğlu: Homeopati, dünyada fitoterapiden (aromaterapi ve bitkisel çaylar) sonra en sık uygulanan tamamlayıcı tedavi şeklidir. 
Hastalıkların geçmişi ile ilgilenir, yani miazma 
denilen atalarımızdan bize yansıyan genetik çeyizimizi hedef alır ve onu temizlemeyi amaçlar. 
Bir hipoteze göre bir ülke dört nesil arka arka- 
ya homeopati ile tedavi edilirse o ülkede savaşlar, intiharlar, cinayetler son bulur. 

Doğadaki her şeyin frekansı olduğu gibi kokuların da frekansı vardır ve kokuların yüksek 
şifa gücünün yaydıkları yüksek titreşimden kaynaklandığı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. 
Uçucu yağları koklamak frekansımızı yükseltir 
ve doğrudan beyni hedef alır. Limbik sistemde 
uyarı sağlayarak, hipofiz-hipotalamus-adrenal 
korteks yani HPA aksı düzenleyerek (meditasyon ve bilimsel çalışmaların hedefi HPA aksı 
düzenlemek) serotonin, gaba, dopamin, asetil 
kolin, melatonin, kortizol gibi medyatörleri uyararak vücut kimyasını düzenler. Böylece hatfıza, cinsel dürtüler, uyku, hatıralar, istekler, stres 
yönetimi gibi duyguları aktive etmeye yardımcı olur. 

HELLO': Uyku bozukluğundan sindirim 
şikayetlerine, menopozdan bebek kadar 
pek çok hastalığın ve problemin yağlarla 
çözülebileceğini söylüyorsunuz, bundan biraz bahseder misiniz? 

S. Us Tokoğlu: İbni Sina ve hipokrattan beri 
bitkilerde bulunan uçucu yağlar kullanılarak 
uygulanan bir terapi yöntemidir ve tıbbın ilk 
basamaklarıdır. Bu yağlar çok güçlü etkilidir ve 
sürülür sürülmez saniyeler içinde ilgili dokuya 
nüfuz ederek gereken müdahaleyi yapıp kana 
karışır ve 48 saat içerisinde vücudu terk eder; 
asla vücutta birikmezler. 

HELLO: Assos'taki organik bahçeniz- 
de aromaterapi atölyeleri düzenliyorsunuz, 
bundan bahseder misiniz? Hangi dönemler oluyor ve ne kadar sürüyor? Nasıl katılabiliyoruz? 

S. Us Tokoğlu: Kazdağları'nın eteğinde yer 
alan mitolojik kent Assos'ta yaz aylarında Dionysos Hotel'in organik bahçesine doğal yaşam 
atölyeleri düzenliyorum. Ayurvedik yaşam, aromaterapi ve yoganın iç içe olduğu üç günlük 
kamplar düzenliyorum. Doğadan topladığımız 
lavantalar, biberiye, kekik, zeytin gibi bitkileri distile edip sabit ve uçucu yağlarını nasıl elde 
ettiğimizi, nerelerde bu yağları kullanabileceğimizi, nasıl karışımlar hazırlayabileceğimizi anlatıyoruz. Hem Assos'un muhteşem denizinden 
faydalanıp tatil yaparken hem de doğanın bilgeliğini keşfetme fırsatı yaratıyoruz. 
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saniyeler içinde ilgili e ki p 
dokuya nüfuz ederek in 
gereken müdahaleyi 
yapar ve 48 saat 
içerisinde vücudu 
terk eder.” 


İYİ BİR UYKU ÇEKMEK İÇİN 


YAG REÇETESİ 
İyi bir uyku çekmek çok önemli. Eğer yaşadığınız 

stresli hayat geceleri uykularınızı kaçırıyorsa, burada 

aromaterapiden destek alabilirsiniz: © 3 damla 

mercanköşk © 3 damla fesleğen © 3 damla lavanta. 

Bu yağlarla hazırlanan karışımın aksam 21.00 gibi 

önce bilek içlerine sürülüp sonra koklama yapılarak 
uygulanması ya da oda difüzörüne eklenerek odayı 
bu kokuyla havalandırmak, uyku ilaçlarını bıraktıran doğal bir çözüm sunabilir. Yapılan 
çalışmalarda bu karışımın 10 hastadan 9'una uyku ilaçlarını bıraktırdığı tespit edilmiştir. 


ÇOCUKLARDA SINAV STRESİNİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN 


Çocuklarımızın sınav stresini gidermek ve odaklanmalarını artırmak için 

3 damla bergamot © 2 damla frankincense © 3 damla sedir © 2 damla nioli 
karışımını buhurdanlığa veya difüzöre ekleyerek kullanabilirsiniz. Bu karışım limbik 
sistemi uyararak asetil kolin, gaba, serotonin salınımını tetikleyerek stres giderici ve 
hafıza canlandırıcı etki göstermektedir. 
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2018'DE DAHA İYİ BİR 
YAŞAMIN © KURALI 


Eminim yeni yılda gerçekleştirmek üzere birçok dileğiniz olmuştur. 
Benim her yıl olduğu gibi bu yıl da herkes için dileğim, önce sağlık... 


azı şeylerin değerini kaybetmeden 

bilmek gerekiyor değil mi? Sağlık da 

onlardan biri işte. Yeni yılda daha 
sağlıklı olmak ve sağlıklı beslenmek için bu 
yıl hayatınızın bir parçası haline getirmeniz 
gereken 5 kuraldan bahsetmek istedim bugün. 


1. Güne kabvaltıyla başlayın 

Eğer siz de kahvaltı yapmamak için 
bahanelere sığınanlardansanız, yeni yılda ilk 
hedefiniz güne mutlaka kahvaltıyla başlamak 
olsun. “Geç kalkıyorum”, “İşe geç kalıyorum”, 
“Kahvaltı etmek için vaktim yok”, “Kahvaltı 
hazırlayanım yok” gibi sayısız bahaneye 
dur deme vakti geldi. Siz isterseniz her şeyi 
yaparsınız. Kahvaltı gün içindeki kan şekeri 
dengesini sağlıyor ve konsantrasyonu artırıyor. 


22. Düzenli uyku uyuyun 

Güne daha mutlu, daha sağlıklı başlamak 
ve daha sağlıklı olmak istiyorsanız mutlaka 
7 - 8 saat uyumaya özen gösterin. Araştırmalar 
günde 7 saatten az uyuyanların beden kitle 
indekslerinin 7 saatten fazla uyuyanlara göre 
daha yüksek olduğunu söylüyor. Chicago 
Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, uykusuz 


kalmanın vücuttaki “endocannabinoids' 

adlı bir kimyasalı uyardığını söylüyor. Bu 
kimyasal ise tatlı, tuzlu ve yağlı şeyleri 

yeme isteğinin artmasına sebep oluyor. Yani 
uykusuz kaldığınızda aslında fiziksel olarak aç 
olmasanız bile açlık hissedebilirsiniz. 


de Güne 1 bardak su ile başlayın 

Yaklaşık 7 - 8 saattir sizinle beraber 
uyuyan ve susuz kalan metabolizmanızı 
uyandırmanın en güzel yolu, güne 1 bardak su 
ile başlamaktır. İster sıcak, ister soğuk, güne 
1 bardak su ile başlamak metabolizmanızın 
uyanmasını sağlar. Eğer bağırsak problemleri 
yaşıyorsanız, sabahları iki kuru erik ve bir 
bardak ılık su bütün gününüzün daha güzel 
geçmesini sağlayacaktır. Ama sadece sabahları 
değil, gün içinde de metabolizmanızın daha 
iyi çalışması, vücut ısısının dengelenmesi, 
cildinizin yenilenmesi için yeterli sıvı 
tüketmeye özen gösterin. 


y Taze sebze ve meyve tüketin 

Sebze ve meyveler doğal yollardan 
antioksidan almanın en kolay ve keyifli yolu. 
Dünya Sağlık Örgütü günde toplamda en 


az beş porsiyon sebze ve meyve tüketimini 
öneriyor. Bunun üç porsiyonunu meyve, iki 
porsiyonunu sebze olarak düşünebiliriz. Meyve 
ve sebze tüketirken en önemli nokta çeşitlilik 
sağlamak ve tek bir besine odaklanmamaktır. 
Her sebze ve meyve kendine özgü mineral, 
vitamin ve sağlığa yararlı bileşikler içeriyor. 
Tek bir sebze ya da meyveye odaklanmak 
yerine rengarenk ve çeşitli beslenmek her 
besinden vücudumuz için faydalı olan besin 
öğelerini almamıza yardımcı olur. 


5. Gülümseyin ve rubunuzu besleyin 

Sağlık; bedensel ve ruhsal anlamda tam 
bir bütünlük halidir. Bu yüzden bedeninizi 
beslerken ruhunuzu da beslemeyi unutmayın. 
Güne gülümseyerek başlamak yeni yıldaki en 
önemli hedefiniz olsun. Küçük olumsuzluklara 
takılmak yerine resmin bütününe odaklanın. 
Her gün mutlaka gün içinde kendinizi mutlu 
edecek bir şeyler yapın. Sevdiğiniz bir 
arkadaşınızla konuşun, kendinize bir kahve 
ısmarlayın, film izleyin, sevdiğiniz müzikleri 
dinleyin, yoga ya da meditasyon yapın. 
Ruhunuzu nasıl besleyeceğiniz tamamen size 
kalmış... 


SANAT 


he |O-DOJ 


Kültür - sanat etkinlikleriyle dopdolu bir hafta... 
Sergiler, konserler, tiyatrolar, filmler ve kitaplar sizi bekliyor. 


İSERGİ SKONSER 


© SERGİNİN BAŞ KAHRAMANI IŞIK : 1.7 SANATINTÜM RENKLERİ 


Tr EN pa ZWX PGAnGallery, 19 : John Rigby yönetimindeki 
' v e; gü Be | ECE Ocakakadar AyşeGül - Johann Strauss Orkestrası, İngiliz 
9 y Süter'in üçüncü kişisel : f tenor Nicky Spence ve soprano 


Corinne Cowling eşliğinde 4 
Ocak Perşembe İş Sanat'ta. Bu 
coşku dolu Viyana gecesinde 
romantik valsler ve eğlenceli 
polkalar seslendirilecek, 

İş Sanat izleyicileri 9 Ocak 


sergisi Difüzyon'a 
ev sahipliği yapıyor. 
Süter'in Difüzyon 
sergisinin baş 
kahramanı ve temel 
öznesi ışık. Üretim 


sürecinin başından : Salı günü iki yıldız solistin 
sonuna kadar sanatçıya (o: buluşmasına tanıklık edecek. Günümüzün en büyük akordeon 
ışık yol gösteriyor. * sanatçılarından Richard Galliano ve 2012 ECHO Yükselen Yıldız 
Sanatçı mikroskop : Ödülü'nün de sahibi İspanyol kemancı Leticia Moreno, Zürih Oda 


düzeneğindeki lensleri kullanarak ışığın yavaşlayarak kırılmasını, böylece o: Orkestrası eşliğinde sahneye çıkıyor. 
tüm çeşitliliği ile mikro dünyanın gözler önüne serilmesini sağlıyor. Makro 
ve mikro dünyalar sadece ışıkta buluşmakla kalmıyor, aynı zamanda 


dağılan, kırılan ve yayılan ışık sayesinde iki dünya arasındaki : P 4 
engeller kalkiyor, algı kapılarımız açılıyor. :  g€ - R / 


ll e öy a elle değ alli aa real i m 


— ı 
> o Mixer, 13 Ocak'a kadar Özlem Ünsal 
4 : küratörlüğünde “Misafir başlıklı 


# |; 1 , : bir proje sergisi ile Gökçe İrten'in 
z 4 SAHNEDE FIRTINA GIBI ESİYOR :  “Muhitini izleyiciyle buluşturuyor. 

: Serginin 'misafir'i olan isimler, kendi 
disiplinlerinden beslenen sanat 
anlayışlarını yeni bir dil üzerinden 
dışa vuruyorlar. Projede, eserleriyle 
özdeşleşen sanatçıların alışık 
olmadığımız bir yaklaşımla oluşturduğu 
yapıtları izleyiciye sunuluyor. Seçki hem eserlerin taşıdığı imzalarla hem de 
sergileniş yöntemleriyle izleyiciyi ters köşe'den yakalamayı hedefliyor. 


« / MÜZİK TARİHİNE YOLCULUK 


Efsane müzisyen Morrissey'i daha yakından 
tanımak ister misiniz? Steven Patrick 
Morrissey'in gençlik yıllarına odaklanan 
İngiltere Benim/England is Mine, 5 Ocak'ta 
vizyonda. İzleyiciyi müzik tarihinin çığır açan 
gruplarından The Smiths'in kurulmasına 
uzanan günlere götürüyor. Oscar ve Bafta 
adayı Mark Gill'in yönetmenliğini üstlendiği 
ve 1970'lerde Manchester'da geçen hikaye, 


Aşk ve rüyalar üzerine yazılmış en haylaz, en haşarı Shakespeare komedisi 
“Bir Yaz Gecesi Rüyası, 7 Ocak Pazar günü saat 15.00'te Unig Hall'da! 
Başrollerinde ödüllü oyuncular Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Sezai 
Aydın ve Arda Aydın'ın yer aldığı oyun hayalinize sığdıramayacağınız 
akrobatik detayları ve sahne tasarımında çığır açan “kırmızı ormanı ile 

sizi unutamayacağınız bir rüyanın içine çekiyor. Aşkı ve rüyayı çağdaş 

reji anlayışıyla modem bir biçimde yorumlayan yönetmen Aleksandar 
Popovski, farklı yorumuyla kendi rüyasını sunuyor. 


İNGİLTERE 


Morrissey'in yürüdüğü sokakları, ilham aldığı 
BENİM müzikleri, kitapları; dönemin atmosferini titiz 
ini bir şekilde perdeye yansıtıyor. 


HAZIRLAYAN: FİGEN NALAN ÖZKAN fozkan&doganburda.com 
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ÖODULE DOYMUYOR 


Hotel Les Ottomans, Dünya Seyahat Ödülleri 2017'de “Türkiye'nin En İyi Butik Oteli” ve 
“Avrupa'nın En Iyi Sut Oteli” ödülüne layık görüldü. 


HAZIRLAYAN: FİGEN NALAN ÖZKAN fozkan&doganburda.com 


u yıl 24'üncü kez düzenlenen Dünya Seyahat Ödülleri, Rusya'nın St. Petersburg 
şehrinde düzenlenen gala töreniyle sahiplerini buldu. Avrupa ve ülkeler kategorilerinde ön plana çıkan tesislerin ödül aldığı törende 
Türkiye'den sekiz otel toplam dokuz ödül kazandı. 


Ülkenin gurur kaynağı 

Hotel Les Ottomans, Türkiye'nin 
En İyi Butik Oteli ve Avrupa'nın 
En İyi Suit Oteli ödüllerini aldı. 
Açıldığı günden bugüne hizmet 
anlayışını hiç değiştirmeyen ve her 
gün geliştirerek dünya çapında 
üne kavuşan Hotel Les Ottomans, 
Türkiye'ye gelen ünlü isimlerin de 
konaklayıp hayran kaldığı otellerin 
başında geliyor. 

Zamanının en prestijli yalıların- 
dan biri olan Muhsinzade Mehmet 
Paşa Yalısı, Unit Group çatısı altında Aysal Ailesi tarafından yenilene- 


rek bugün Türkiye'deki en lüks ve 
en ayrıcalıklı otellerden biri olarak 
hizmet veriyor. Dış cephesi orijinal 
yapısına sadık kalınarak, iç kısmı 
da geçmişten bugüne yolculuğunu hatırlatacak şekilde yenilenen 
otelin genel müdürü Mehmet Kırklar, hizmete açıldığı günden bugüne kazandıkları ödüller için “Amacımız, ülkemizin zor günlerinde turizme destek olup otelciliği her zaman ülkemizin gurur kaynaklarından biri yapmaktır” diyor. 


Spa'sı dillere destan 

50 ile 148 m? arasında değişen 
birbirinden farklı büyüklükte bahçe ve Boğaz manzaralı 10 adet süit 
odası, toplantı salonları olan Hotel 
Les Ottomans'ın spa'sı da dünyaca 
ünlü Caudalie Vinotherapie Spa... 
İstanbul'un en gözde mekanların- 
dan olan denize sıfır restoran ve 
bar da Hotel Les Ottomans'ın ayrıcalıklı bölümleri arasında. 


Hotel Les Ottomans Genel 
Müdürü Mehmet Kırklar, 
hizmete açıldığı günden 
bugüne kazandıkları ödüller için 
“Amacımız, otelciliği her zaman 
ülkemizin gurur kaynaklarından 
biri yapmaktır”diyor. 
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Perla by Özyalçın 


LÜKS KONUT 


ÖZYALÇIN CONSTRUCTION 


KUZEY KIBRIS CAZİBE 


MERKEZi OLDU 


Buyuk şehirlerin karmaşasından kaçmak ve emlak yatırımı 
yapmak isteyenler; rotayı Kuzey Kıbrıs'a çeviriyor. 


HAZIRLAYAN: FİGEN NALAN ÖZKAN fozkan&doganburda.com 


kuruluşlarından biri olan Özyalçın 
Construction, 2018-2019 projeleri ile 
konuşuluyor. İnşaatın yanı sıra mimari tasarım 
konusunda da oldukça iddialı olan Özyalçın 
Construction, bugüne dek binlerce aileyi yuva 


| 7 uzey Kıbrıs inşaat sektörünün öncü 


sahibi yapmanın mutluluğunu yaşıyor. 

24 yıldır inşaat sektöründe hizmet veren, 
birinci sınıf iş yapma belgesine sahip, KKTC 
Müteahhitler Birliği'ne kayıtlı az sayıda şirketten 
biri olan Özyalçın Construction'ın yeni projelerine 
Türkiye'den de çok talep var. Bunun sebebi, 
Kuzey Kıbrıs'ın bir cazibe merkezi olması. Şirket 
yetkilileri, “Kıbrıs'a yatırım yapanların sayısı 


artıyor. Bunun en önemli sebebi, Türkiye'de 
gayrimenkul yatırımlarının geri dönüşü 22 yıl iken, 
Kuzey Kıbrıs'ta bu sürenin 10 yıla inmesi. Ayrıca 
sakin ama renkli bir yaşamı da var. Türkiye'de 
büyük şehirlerin karmaşasından kaçmak isteyenler 
için ideal bir yer” yorumunu yapıyorlar. İnşaat 
kalitesinin yanında mimari tasarım konusunda 

da oldukça iddialı Özyalçın Concstruction... 

Perla by Özyalçın adlı projesi “Türkiye'nin Emlak 
Oscar'ları” olarak bilinen Hürriyet Sign of the City 
Awards'ta “Mimari Tasarım dalında premium proje 
seçildi. Ödüllü inşaat şirketi, 2018-2019 yılında 

da farklı taleplere göre projeleri hayata geçiriyor. 
Girne'de apartman projelerinin yanı sıra sakin 


Özyalçın Construction, 
sakin olduğu kadar renkli bir 
sosyal yaşamın bulunduğu 
Kuzey Kıbrıs'a emlak yatırımı 
yapmak isteyenlere farklı 
seçenekler sunuyor. 


dll 
Ül iri 


bir yaşam arayanlar için Bellapais Köşkleri ve 
Doğanköy Levantine Villaları'nı öneriyor. Yatırım 
amaçlı gayrimenkul almak isteyenler ise Girne 
merkezindeki Özyalçın 189 ve Özyalçın 190'1 
inceleyebilirler. 

Özyalçın 189, toplam 18 daireden oluşan bir 
apartman bloku. 7 adet 141, 7 adet 2*1 , 3 adet 
341 ve 1 adet 3*1 Penthouse daire bulunuyor. 
Özyalçın 190 da toplam 12 daireden oluşan 
bir apartman bloku. Tüm daireler 241 olarak 
tasarlanmış. Puente projesi ise her blokta 29 
daireden oluşan toplam 2 blok 58 daireden 
oluşuyor. Her blokta, 12 adet 141, 12 adet 241,3 
adet 3*1 ve 2 adet 3*1 Penthouse daire mevcut. 
Doğanköy Levantine, Gime'nin en popüler 
yerleşim yerlerinden Doğanköy bölgesinde, 
Girne'ye yürüyüş mesafesinde 25 adet villadan 
oluşuyor. Projede 3 tip villa var. A ve B tip 
villalar toplam 230 m? ve 3 yatak odalı olup C tip 
villalar toplam 316 m? ve 4 yatak odalıdır. Perla 
projesi, 44 adet 141 Akoya daireler, 24 adet 241 
Tahitian daireler, 7 adet 341 South Sea daireler ve 
2 adet Galatea Penthouse daireden oluşuyor. 5 
adet ofis ve 1 adet sendeli dükkandan oluşuyor. 
Girne'nin en popüler yerleşim yerlerinden 
Bellapais bölgesinde, dağ ve deniz manzarasına 
hakim konumda yer alan bir arazi üzerinde 
konumlandırılmış 24 adet villadan oluşuyor 
Bellapais köşkleri. EI 


Bellapais Köşklerimet” 


LEMİlilesivle 
m | 


< 5 S 25 
> > 
â 


KEŞFE DAVET EDİYOR 


Kış ayları karla kaplı masalsı manzaraları, 
heyecan veren spor aktiviteleri, insanı 
çocukluk yıllarına döndüren güzelliği 
ile senenin en keyifli dönemlerinden 
biri olarak öne çıkıyor. Kişiye özel 
yaklaşımları ile seyahat dünyasında 

fark yaratan “Boutigue Style Travel sizi 
bu kış, mevsimin güzelliğini benzersiz 
deneyimlerle ve göz alıcı manzaralarla 
yansıtan, dünyanın en eşsiz rotalarına 
davet ediyor. Benzersiz tatiller yaşamak 
ve kış mevsiminin güzelliklerini 
unutulmaz rotalarda deneyimlemek için 
yerinizi şimdiden ayırtın! 


HİKAYENİ TASARLAMANIN 
EN ŞIK YOLU 


Luzyo'ların yaratılma sürecinin en az 
anılar kadar özel ve anlamlı olması için 
her anı özenle tasarlayan Luzdemia; 
mağazaya giriş anından itibaren sizi 
kendi masalınızın içine sokuyor, kendi 
takınızı tasarlayabileceğiniz özel bir 
dünyanın içine giriyorsunuz! Birbirinden 
özgün ve anlamlı 
semboller, incelikle 
tasarlanmış 
madalyonlar 
koleksiyona 
heyecan katarken, 
tamamen kişiye 
özel olan 
Luzyolar; şık 
zincirleri ile 
de en değerli 
anlarınızı 
üstünüzde 
taşımanız için 
size göz alıcı 
seçenekler 
sunuyor. 


FOKUS 


HELLO! 
LOVES 


Modadan seyahate, teknolojiden 
suzelliğe en son piyasaya çıkan 
urunler, en trend etkinlikler... 


eder 


SOKAK LEZZETLERİNE YENİ BAKI, 
Tayvan mutfağının buharda pişen geleneksel m “BAO”, 
Avrupa ve Amerika'da BUN olarak bilininiyor. Bunco Nişantaşı, 
Türkiye? nin ilk BUN/ BAO restoranı olarak misafirlerine kepekli, 
acılı, haşhaşlı, ıspanaklı pancarlı, fesleğenli ve mürekkep balığının 
mürekkebini kullanarak hazırladığı ekmek seçenekleriyle sağlıklı 
ve renkli bir görsel şölen yaşatıyor. 


FEMİNEN 
VE ŞIK 


Yeni sezon ürünleriyle birbirinden şık, 
feminen ve genç modelleri günümüz 
stil sahibi kadınlarının beğenisine 
sunan Natalie Kolyozyan, ilham 
kaynağını doğadan alıyor. Vicious 
Circle / Kısırdöngü adını taşıyan 
koleksiyonda kullanılan siyah, beyaz, 
gri, mavi, turuncu ve sarı tonları, 
yeni sezona damga vuran renkler. 
Marka, koleksiyonu oluştururken, 
mevsimlerin şikayet edilen 
özelliklerinden etkileniyor. 


SAÇ, CİLT VE VÜCUT 
İÇİN BESLEYİCİ BAKIM 


Saç, cilt ve vücut bakımında çok 
yönlü uygulama sunan Ligne St. 

Barth Pure Coconut Oil; cildi koruyup 
beslerken kurumasını da önlüyor. 
Tüm cilt tipleri için uygun olan, güzel 
kokusu ve ferahlık veren etkisiyle 
dikkat çeken hindistancevizinden elde 
edilen yağ, saç köklerinde koruyucu 
bir tabaka oluştururken saç neminin 
korunmasını sağlıyor. 


—— — GÜÇLÜ SAÇLAR 


Clear'ın saç derisini 
kepeğe karşı koruduğu 
ve aynı zamanda bakım 
yaptığı serisi ile sadece 
bu özel günde değil, 
yılın 356 günü dikkatleri 
üzerinize çekin! 

Erkek ve kadın saç 
derilerinin farklı 
ihtiyaçlarına yönelik 
geliştirilmiş Clear, içerdiği 
Bio Nutrium 10 ve 
Nutriu 10 ile saç derisini 
derinlemesine besler. 


N 


HAZIRLAYAN: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL nuregul&doganburda.com 


ELLE 
DUNYASINA 
SİNDİ DARA 
YAKİNSIN 


ELLE Ocak sayısına 
//24heryerden 
ulaşabilirsin. 

ELLE zenginleştirilmiş 
içeriğiyle çantanda, 
bilgisayarında, 
tabletinde ve cep 
telefonundal 
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FENDİ SUNAR 


PODYUN 
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LETMitestyle 


Jonathan Cainer'ın yeğeni Oscar Cainer, ünlü astroloğun 150.000'den 
fazla astrolojik yorum içeren arşivinden yararlanarak oluşturduğu eşsiz 
bakış açısıyla tüm dünyada HELLO! okurlarına burçları yorumluyor. 


Yengeç i 


i ; likte, daha fazlasını yapman gerekecek. Evren 
Burcundaki Dolunay, genel- ! bea 
, e : sana bu maceraya yalnız atılma gücünü bahşedidış görünüşünü vurgu- | i ; 
i i yor fakat gemiyi terk etme lisansını vermedi. Atı- 


layan bir durum olarak algı- ; 
lanır. Ama ocak ayında 1 
i gil Yönetici gezegenin, çok kilit ilişkilerini ye- | 
niden canlandırmana yarayacak güçlü, destek- 
i leyici astrolojik bir “uçurtma'nın parçası olacak. | 
Ay Tutulması'nda sahip olduğun yeteneklerin 
i farkına varmana yardım edecek. Birilerini ne- ! 
yin mutlu edeceği üzerine çalışırken, kendi öz 
i ihtiyaçlarını keşfediyorsun. 


Irina Shayk 
6 Ocak 1986 


i 


Mars yavaş yavaş Jüpiter'le 

bir kesişmeye doğru ilerliyor. | 

Bu, güç vaat eden enerjik bir 
etki anlamına gelir. Bazı şeyleri istediğin zaman gerçek- | 
leştirebilirsin ama bunlar her zaman senin ya- ! 
rarına olmayabilir. Hayatının yarısını organizasyonları planlayarak ve diğer yarısını da istenme- | 
yen sonuçlarla baş etmekle harcayabilirsin! Ama 
Jüpiter ve Mars'ın ocak ayında Güneş'le uyumlu ! 
bir işbirliği içinde olmasıyla beraber, doğru şey- 
: İşte bu, beyninin sığacağı boşluğun büyüklü- | 
Şüdür! Tüm düşüncelerin, fikirlerin, endişelerin, umutların, tutkuların ve hayallerin işte bu ! 
; küçük alanda oluşuyor. En güçlü bilgisayar- 
dan bile daha kompleks bir yapıya sahipken, | 


lerin gerçekleşmesini sağlayabilirsin. 


ö 


Bir ilişkiye başlama neden- 


korkularımızla yüzleşmek 


ler öğrendiğine biraz daha yakından bakman 


düşündüğün kadar korkutucu değil! 


Sürprizler tarafından kuşatıl- | 
mış durumundayız. Her bir 
köşede eğlenceli anlar bizi | 


(22 Mayıs-22 Haziran) bekliyor. Olumlu, yardım- 


sever enerji her zaman eli- | 


nin altında, Ocak ayının son haftasında Mars, 


Jüpiter'le bir birliktelik oluştururken, enerjisi de 
sağlamlaşacak. İkizler burcundan uzaklaşmasından dolayı birisine karşı şaşırtıcı bir biçimde rın karıncalanmaya başlıyor. 
sabırsızlık gösteriyor olabilirsin. Yeni bir bakış ! Mars'ın enerjisine Jüpiter'in 

maceraperest ruhunun eklendiğini düşünürsek; 


açısı ulaşılabilir bir alandan olacak. 


lerimiz karmaşıktır. Bazen ; 
: bilir? Dünyayı değiştirebilme gücüne sahipsin. 
yerine, hayatımızı başka in- i 
ğ sanlarla paylaşmayı tercih ! 

ederiz ve kendimizde bir çeşit memnuniyet hissi yaratırız. Ama bu, sadece kısa süreli bir çö- | 
zümdür. Ocak ayı, çok yakın bir ilişkiden nelediysen ya da haberleri iz- | 

konusunda seni zorlayan bir an getirecek. Ha- ! ğ ledi ir Şi i 
berler teşvik edici olacak. İçindeki şeytanlar | 
olabilirsin. 2018'le ilgili olumlu hissetmek pek ! 
i de popüler bir durum değil. İnsan böyle be- | 
lirsiz zamanlar için nasıl umutlu olabilir? Ama 
i değişim hayatın bir parçasıdır. Şişelenmiş iyim- | 
serliğinin tadını çıkarmanın zamanı geldi. Belki süreklilik içermeyebilir ama eğlenceyi için- | 


| (20 Şubat-20 Mart) Düşüncelerimiz, duyguları- 
Akrep i 


i rımız; bağlılıklarımız ve hoşlandıklarımız dün- 
Mars ve Jüpiter burcunda | 
bir araya gelirken, ayakla- 


sunda fikrini değiştirecek. 


rp 


(A4 | (244-235) | -23 Eylül) 


aynı olmasına dikkat ederek öne doğru uzat. 


herhangi bir şey nasıl senden daha büyük ola- 


İyimserlik çok değerli bir 
şeydir. Eğer uzmanları din- 


ediysen, onun bir şişeye konup kuma gömülmesi gerektiğini düşünüyor 


de tutuyor. Haydi aç onu! 


“Seni gördüm tek başınayken.. 
Terazi w a a 

i bir araya gelmesidir. Ocaktaki Mavi Ay, karşıt 

burcuna geçmek üzereyken, “tek başına dikil- 
i mek' yüksek olasılıkla senin yapacağın şeylerden 


bu, hiç şaşırtıcı bir durum değil. Güneş, Venüs 
ve Plüton'un etkilerini ortaya koymalarıyla bir- 


lımlarının seni doğru yönlendirdiğine emin ol. 


Çoğumuzun tersine, bir durum ne kadar telaşlıysa sen 
de o kadar etkili oluyorsun. 


İİ (3 Kasm-21 Aralik) Heyecanlandığında yaratıcı- 
Aslan i 


: rebilmek için gereken cesareti ve onları uy- 
Tuttuğun bir takım var mı? 
Ya da desteklediğin bir sporcu? Bir şeyi, diğer bir şeyden | 
İ 5 daha önemli bir yere koydu- ! 
gumuzda, ona ii bağlı cek şey olduğunu düşün. Fark yaratabilirsin. 
miz gözümüzü kör eder ve objektif tutumumuz 
i ortadan kaybolur. Hayat tam da böyle bir şey- | 
dir. Ocak ayı, bir olayın diğer tarafıyla ilgili de 
i fikir sahibi olma olanağı tanıyor. Bu, görüşle- | 
rini tamamen tersine çevirmeyecek ama kendini bu durumun neresinde gördüğün konu- | 


lığın artıyor ve enerjin işlerin gerçekleşmesini sağlıyor. Zor kararlar ve- 


gulamak adına yeterli azmi buluyorsun. Mars, 
ocakta burcuna girmek üzere harekete geçmişken ve Jüpiter'le kesişirken, neyin işe yarayacağını merak etmektense, neyin en değe- 


Güneş, ocak ayında Plüton'la 
bir araya geliyor. Bu durum, 
2008'den beri her sene tek- 


(22 Aralık -20 Ocak) rar ediyor ve 2025 yılına ka- 
Başak | 


i durum ilk defa gerçekleşecek. Ocak ayının alı- 
Senden bir şey yapmanı istesem? Ellerini başının iki ya- | 
Ağ 235) Te yerleştir. Şimdi de onları aralarındaki mesafenin ! 
olan aşktan geliyor. 


dar da böyle devam edecek. 
Ama yönetici gezegenin de burcundayken, bu 


şılagelmiş düzenini sürdürmesini beklemek, 
ulaşılabilir fırsatları göz ardı etmek anlamına 
gelecektir. Aşkın gücü, gökyüzünden gelen 
bir kuvvet. Ama senin esas gücün, içinde gizli 


AMA Kova 
AMA Rodgers and Hart'ın “Blue 


Moon' şarkısının başlangıcı- 


(21 Ocak-19 Şubat) EBE hep yanlış hatırlarım. “Beni 


gördün tek başımayken... 
> haline gelir. 
Mavi Ay'ın anlamı bir diğer Dolunay'la aynı ayda 


birisi olmayacak. Güneş, Venüs ve Merkür hep 


i beraber senin burcuna dönerken, kalbindeki hayale inanmak için gereken nedenleri bulacaksın. 


Popüler inancın aksine, 
mantık, bir fikir oluşturmak 
için en iyi yöntem değildir. 


mız ve tecrübelerimiz tarafından şekillendirilir. Umutlarımız ve korkula- 


yayı algılama biçimimize yön verir. En analitik 
düşünen akademisyen bile objektif düşünce- 
nin tek yol olduğuna inanmaz. Önümüzdeki ay 


; ulaşacağın tarafsızlığı kendine borçlusun. Mars, 
i Jüpiter ile birleşirken gücüne güç katacaksın. 
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